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SAĞLIK 
90'lı yıllarda, 
2000'lere uzay çağı gibi bakarken, yıl 
2018 oluverdi. 
Hani derler ya zaman su gibi akıyor diye, ne kadar doğru. 
Zaman dediğin ömür sonuçta. 


AYŞEGÜL KALKAN 


Zamanımızı verimli bir şekilde geçirmek istiyorsak, en dikkat etmemiz gereken husus sağlığımız elbette. Ne kıymetli şey şu sağlık. 
Gerçi birçoğumuz kısa vadeli gereklilikleri hep sağlığın önüne koyarız; bir anlamda kıymeti hep riskin büyüklüğüne bağlıdır ama olsun. 
Sonuçta önemli olan iş işten geçmeden durumun farkına varıp, ona göre davranmak. 
Dikkat ettiyseniz, sağlık deyince, birçoğumuzun aklına ilk gelen organlarımızın ve uzuvlarımızın genel durumu oluyor. İnanmıyorsanız. 
doktorunuz yaşınıza göre çok iyi olduğunuzu söyleyince nasıl sevindiğinizi hatırlayın. Oysa sağlıklı olmak sadece beden sağlığımızla sınırlı değil. Beden sağlığının yanında korunması gereken bir de akıl ve ruh sağlığımız var. 

Bence bir set olarak geliyor bu üçlü: Beden, 

akıl ve ruh. 

Genel olarak beden sağlığına pek bir yoğunlaşılıyor; üstelik, bu kavram da biraz yanlış anlaşılıyor gibi geliyor bana. Çevrenin de etkisiyle, sağlıklı olmayı güzel/yakışıklı ve zayıf olmakla eşdeğer tutmaktan bahsediyorum. 


t Www.perfectgazete.com / 416.890.4240 


Habersiz gelen misafire mahcup olmamak için görünen dağınıklığı toparlamak misali, beden sağlığında da görünene odaklanıp, pratik çözümler tercih ediliyor. Mesela hiçbir avokadonun kabuğu yüze sürülmeden atılmıyor. Kimseyi yargılamak kimseye düşmez elbette. Ne de olsa genel eğilim, bu devirde 
genç kalmanın elzem olması üzerine. 40 
yaşındakilerin 15, 15 yaşındakilerin 40 yaşında gibi görünme gayreti bana komik geliyor ama bu aramızda kalsın. Tabi bu arada yediğimize içtiğimize fazlasıyla dikkat ediyoruz. Organik yemekler sofralarımızın baştacı oldu. Gerçi dost toplantılarında dikkat ediyorum, börek mutlaka kerevizden önce bitiyor ya,neyse. Son olarak, iyi niyetli gayretleri de sepete ekleyince, beden sağlığı sağlanmış oluyor. Birçoğumuzun "Yeni Yılda Yeni Bir Ben” sloganının sonucunda spor salonları şimdilik tıklım tıklım. Bakalım, Ocak ayının 2.ci haftasında da aynı performans sergilenecek mi yoksa 5 günde 5 kilo verdiren süper rejimler yine arama listesinde Üst sıralara mi çıkacak? 

Diğer yandan, ikincil saydığımız akıl sağlığımızı korumakta pek akıllı davrandığımızı düşünmüyorum. Olumsuz düşünmek 

nedense birçoğumuza olumlu ve yapıcı düşünmekten daha zor geliyor. "Korktuğum. 
başıma geldi" diye atasözü bile yazmışız kendimize. Dedikodu, ikiyüzlülük, yalan 

gibi kötülüklerle akılları kirlenmiş insanlar tarafından neredeyse kuşatılmış vaziyetteyiz. 
Bence insanın aklını temiz tutması kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazlarından. Diğer yandan daha büyük bir pencereden bakıldığında incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için o kadar çok yoruyoruz ki kendimizi, yazık aslında. 
Düşünsenize, işyerinde geçen tatsız bir gün. 
sadece işiniz, hayatınız değil. Bundan 2 ay sonra büyük ihtimalle hatırlamayacaksınız 


bile. Fakat üzerinize aldığınız stress sinsi sinsi sizi yıpratmaya devam edecek. Gece sizinle yatmak için 40 takla atan çocuğunuzu azarlayıp, boynu bükük odasına geri yolluyorsunuz ya, onu da kendinizi de 

kırmayın. Kendi yatağında yatma alışkanlığını elbette kazanacak. Fakat birkaç sene sonra siz ne kadar yalvarsanız da sizinle yatmak istemeyecek. Demem o ki aklınızı bugünden yarına kalmayacak meseleler yerine, sizi ve çevrenizi ilerletecek konulara kanalize edin. 
Yani, akıllı olup, her anın tadını çıkarın. Yaşam dediğimiz şey bildiğimiz en uzun süreç olmakla birlikle kısacık. Daha dün gibi değil mi lise çağlarınız? 

Genellikle ölümden sonrasına bıraktığımız 

ruh sağlığımız ise en çok gözardı edileni oluyor. Daha büyük ev, daha lüks araba ya 

da kıyafetten restorana markalara bulanarak; ve hadi sahte demeyeyim de fikriyle Zikri bir olmayan dostlarla ruhumuzun yorgunluğunu 

ya da bıkkınlığını kamufle ediyoruz. Çok değil daha birkaç gün önce herkes birbirine mutluluk, huzur ve barış diliyordu. Huzuru ve mutluluğu birlikte tattığınız zamanları hatırlayın. Demekki, ruh sağlığının en önemli dayanaklarından 

biri hoşgörü ve iyi niyet. Elbette kendimizi sahte bir balonun içine hapsetmek değil bu söylediğim. Gerçekte neyin önemli olduğunu ve işin sonunda yanımıza neyin kalacağını farketmek mecburiyeti. Bir çocuğun gülüşüne sebep olmak, iyi bir kitap, samimi bir sohbet, gönüllü yapılan toplum hizmeti, bir canlı sevmek, kısacası ne maddi ne de manevi bir karşılık beklemeden iyi olmak, iyi bakmak, iyi görmek ve iyi kalmak ruhu hem iyileştiriyor hem de güzelleştiriyor. Ruhunuza sahip çıkın, çünkü ruh nakli yapılmıyor. 

Yeni yılınız ve sağlığınız Perfect olsun efendim. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Ne kadar geriye gideyim? 

Yeni tanıştığınız birisine kendinizi tanıyorsunuz. 
diyelim 


O zaman şöyle baslardım: Merhaba, ben Aynur İlkay. 51 yıldır Kanada'dayım. 3 Haziran 1966'da geldim. Eşim yurt dışına gitmeyi çok arzu ediyordu. İlk akla gelen Almanya idi. Ben istemedim. İstikbalin lisanı İngilizce, İngilizce konuşulan bir ülkeye gidelim, çocuklar İngilizce öğrensin, dedim ve Kanada'yı seçtik. 
Çocuklarınız Türkiye'de doğdular yani. 

4 çocuğum Türkiye'de doğdu, 2 küçük de 
burada oldu. 


6 çocuk, maşallah. 

Daha sonra fotoğraflarını da gösteririm. 

5 erkek, 1 kız çocuğum var. 10 da torun. 
Çocuklarım ve torunlarım benim yaşam sevincim. Ben tek çocuktum. Kalabalık aile muhteşem bir duygu. 


Peki, Kanada'ya geliş hikayeniz nedir? 
Kanada'ya müracaat ettik ve vizemiz çıktı. 

O arada eşim İskenderun'da bir dokuma fabrikasının ilanından dizel elektrik santralına şef oldu. Bu arada vizeler yandı. Ceyhan nehrinin üzerine baraj kurulunca bize yine Kanada yolu göründü. Önce eşimin buraya gelmesine karar verdik. Çünkü tek erkeğin kalacak ve geçim masrafları 4 çocuklu bir ailenin çok altında. 6 ay sonra çocuklarımla ben geldim. 

Peki, siz çocuklarla nasıl yolculuk ettiniz? İngilizceniz var mıydı? 

Yes, no, thank you. Yalnız gelmek tasamuf etmek için iyi bir fikirdi. Ama bu yaşımda o cesareti gösteremem. 

Nereye geldiniz Kanada'da? 

İlk düşüncemiz Toronto ya da Windsor'd. 
Fakat Halifax'ı tavsiye ettiler. Biz de kabul ettik. Eşim15 Ocak 1966'da Halifax'a geldi Kış şartlarından hiç memnun kalmamış, bana yazdığı bir mektupta “ben dönmeyi düşünüyorum” diyordu. Reddettim. Oraya gitmeye beraber karar verdik. Ben de gelip 


Ji 


Aynur İlkay 


sile. 


BİR 


Perfect Gazete 
Toronto 


Zeka, beceri ve fedakarlığın öyküsü 


gördükten sonra bu kararı birlikte vermeliyiz dedim. O zamanlar iletişim mektupla tabii Üstelik posta daha da hızlıydı. 21 saatte gelen mektup biliyorum. 

Ailenizde demokrasi varmış. 

Ben kavga etmem, fikir münakaşası 

ederim. Çünkü kavga eden kaybeder. Fakat kararlıyımdır. tezimi savunurum. 

Kanada'ya geliş maceranızda kalmıştık. 

Ama ne macera. 3 Haziran gecesi 3.30'da İngiliz Havayollarıyla Londra aktarmalı Kanada'ya doğru yola çıktık. 

Merak ettim, biletler ne kadardı? 

Ben ve 4 çocuğun tek yön biletlerimiz $718 tutmuştu. 

Çocuklar kaç yaşındalar o zaman? 

En büyğü 7 yaşında, en küçüg0 de kızım, 28 
aylı 


Halifax'ta ik zamanlarınız nasıl geçti? 
Halifax'ta ben yaşamadım, eşim 6 ay yasadı. 
Geldiğinin ertesi günü $1.80'e oto tamircisi olarak işe başlıyor. Kısa bir sure sonra $2.00'a başka bir işe geçiyor. Bir müddet sonra gemi motorları üzerine $2.25'e işe giriyor. Bizim geleceğimize yakın yaz sezonu işler azalıyor Ve yeni aldıkları bir kaç kişiyi işten çıkarıyorlar. 
Gazete ilanından CNR'da tren motor ustası olarak $2.65'e iş buluyor. Ben geldikten 5 gün, sonra 40 bin nüfuslu Moncton New Brunswick'e taşındık. Eşim sabah 8'den 4'e kadar çalışıyordu. Daha sonra 4'den 12 vardiyasına geçti. Benim için çok zor oldu. Günüm sofra kurup toplamakla geçiyordu. Ev işlerini o işe gittikten sonra yapabiliyordum. 
Eşinizin İngilizcesi nasıldı? 
Grameri çok güzel, okuyup yazması mükemmeldi. Konuşmayı burada ilerletti Yeni gelen olarak ev bulmak gibi sorunları nasıl gözdünüz? 
Eşimin bir arkadaşının aracılığıyla bir evin ikinci katını kiraladık. Sıfırdan ev kurduk, soğan bıçağına bile ihtiyaç var. Aklınıza gelebilecek her şey alınacak. Ekmek bulmak ev bulmaktan daha büyük sorun oldu. Aynur, ben bu ekmekleri yiyemiyorum, sen ekmek yap diye rica etti eşim, kıramadım. İstanbul kızıyım. Benim bildiğim bu fırına gidersin, oranın ekmeğini beğenmiyorsan öbür fırından alırsın. Beyaz peynir, kaşar peynir, zeytin yok. 
Doğru dürüst sebze meyva yok. Dominion yiyecek mağazasından patlıcan ısmarladım. 
Ontario'dan patlıcan geldi. Ben kasayla gelecek diye beklerken, bir tek topalak patlıcan geldi. 
'da ekmek fııncının işi mi dediniz? 
O zamanlar intemet de yok. Muhittin Yeğen'in yemek kitaplarını getirmiştim. O tarifle ekmek yaptım ama ilk yaptığım ekmek taş gibi oldu. 


“ Para kimseye boyun eğmemek için bir vasıtadır. İnsan kendini her zaman geliştirmeli ve hedefine odaklanmalı.” 
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ZAMANLAR 


4 tane çocuk, annemiz ekmek yapmış diye 
civcivler gibi bitirdiler. Sonra geliştirdim. Gün aşırı 6 tane ekmek yapıyordum. Şimdi çeşit çeşit ekmek var, o zaman öyle değildi 


Kim bilir başka ne maceralar yasadınız... 

Bir Pazar günü esimin kısım şefi geldi, ertesi gün is yok, grevdeyiz dedi. Ama yemekti, kiraydı grev dinlemiyor ki. Allahtan 1 hafta 
sürdü o grev. Grevde pazarlık yapıldı, 7 
senede 15 cent zam aldılar. Bu anlaşma esnaf tarafından duyulunca her şeye 10 cent zam yapıldı. Birkaç ay sonra daha biz söz verilen 
Zammı almadan gıda malzemelerine bir 10 
cent daha zam geldi. Grevden önce daha hesaplı geçiniyorduk, keşke gitmeseydiniz. 
dedim. Neyse, bir müddet sonra işyerinde işten çıkarmalar başladı. Bize birkaç kişi kala durdu. 
Sonra bir daha. 

Yüreğiniz ağzınızda tabi... 

Hem o var. Hem de işyerinde esime bir Kanadalının yerini işgal eden kişi olarak bakmaya başladılar. Öyle bir ayrımcılık yaşadık. Toronto gibi kozmopolit değildi oralar. 
En sonunda dedim ki, mutlu değilsen başka bir iş bul ya da bir iş kur, ben de yardım edeyim. 
Radyo TV tamir kursu aldı. Öğrendiklerini de bana aktarıyordu. Bir süre sonra işi bıraktı Oturduğumuz evi satın aldık. Alt katını dükkân yaptık. Beraber çalışıyorduk. Benim görevim arka kapağı açıp problemi tespit etmekti. 

Sizin İngilizceniz ne durumda? 

TV, gazete ve alışverişten çat pat öğrendim. 
Buradaki 1 sene sonra doğuma gittiğimde eşim yardım etti. Ondan 2 sene sonra gittiğimde kendi isimi kendim gördüm. 

Peki, çocuklarınızın durumu nasıldı? 

Gelmeden iki büyüğe lise İngilizce öğretmeninden ders aldırdım, ama robot gibi mükemmel cümlelerle konuşuyorlardı. Okulda 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çarçabuk söktüler. En büyüğü Christmas zamanı Zinci sınıfa geçirdiler. Sonra her sene okulun birincisi oldu. Çocuklarım okulda her zaman başarılıydılar. 


Ne güzel. İş nasıl gidiyordu bu arada? 

Oldukça yorucu ama iyi gidiyordu. Çok da zevk alarak yaptığım bir işti. Müşterilerimiz arasında bir sigorlacı vardı. Gelir gider eşime hayat sigortası yaptırmasını tavsiye ederdi. 
Ama eşim, “ben sağlıklıyım, sigortam da 5 tane oğlum” derdi. 28 Kaşım 78'de eşimi kaybettim. 
35 yaşımdaydım. Ve 6 çocuk... En büyüğü 19, 
en küçüğü 8 yaşındaydı. 

Nasıl başa çıkabildiniz? 

Çocuklarıma gözümün yaşını göstermedim, ailenin reisi bendim, onlara örnek bir anne olmam gerekiyordu. Devlet yardımı alıp evde oturarak nasıl örnek bir anne olurdum. Onun için zor yolu seçtim. Bir zaman dükkânı kendi 
başıma idare ettim. Kızım 14 yaşında, 8 
kişinin yemeğini pişiriyor, iki kardeşi bazen 

bir ağabeyside ona yardım ediyordu. Günde iki sefer 2'şer saat uyuyordum. Çok güç zamanlardı. Epey zaman sonra 2 haftalığına Toronto'ya büyük oğlumun yanına geldim. 
Döndüğümde bir baktım, gitmeden evvel beraber işi yürüttüğüm ikinci oğlum dükkânı sahiplenmiş, çok iyi de götürüyor. “Bu iş senin, ben kendime iş bakacağım,” dedim. 

1980 senesinde hastalık ve kaza sigortası 
satan bir firmada satış elemanı olarak 

işe girdim. İlk günler çok bocaladım, işi bırakabilirdim. Oğluma, 4 silindir, önden çekişli, ekonomik bir araba istiyorum, yarın bak, öğleyin gelip imzayı atıp alayım dedim. 
Anne işi bir kaç hafta daha denesen dedi, “benim kendime güvenim var, sizin yok mu” deyince akan sular durdu. Ertesi günü arabayı aldım, artık işi bırakamazdım. Birinci hafta 

52 poliçe sattım. Sesimi kaybedene kadar 
konuşuyordum. Her hafta bir önceki haftadan daha fazla poliçe satıyordum. 


Son olarak eklemek istediginiz birsey var mi? 

"Hep şuna inanırım: İnsan aklına koyduğu her şeyi yapabilir. Bunu idrak edersek başarı o zaman gelir. Hayal kurmak güzeldir ama o hayali hedef yapıp ona ulaşmak 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Sonra hayat, kaza ve hastalik sigortası salan bir firmaya geçtim. Satış yapmak için bütün eyaleti geziyordum. 1 senede 550 poliçe sattım. 
New Brunswick'te Znci, Kanada'da 17nciydim Çocuklara dedim ki, “düzgün yaşamaya devam etmek için benim bu işi yapmam lazım. Sizin vazifeniz de okulunuza gidip başarılı olmanız.” 
Dayana dayana yıllar geçti. 


Tüm bu uğraşların arasında çocuklarınızı iyi bir Şekilde yetiştirmeyi nasıl başardınız? 

Herşeyden önce çocuklarıma karşı hep dürüst oldum. Mesafeyi ve saygıyı hep korudum. 

ama aramızda hep büyük bir sevgi vardır. 

Yine de çok iyi çocuklarmış ki, benim yüzümü eğdirmediler. Bence çalışan ailelerin yaptığı en büyük hata çocukların sevgisini elektroniklerle, oyunlarla satın almaya çalışmaları. Sevgi kalpten kalbe akar, satın alınamaz. Çocuklara aile olduğumuzu hissettirdim. Onların yaşamlarını kontrol etmek yerine samimiyetle ilgilendim. Kararlarında fikrimi söyledim, ama daha ileri gitmedim. 


Toronto'ya ne zaman geldiniz? 


1984 yılında. Burada da bir süre hayat sigortası 
sattım. Hayat sigortası satmamın sebebi başka kadınların da benim yaşadığım zorluğu yaşamamalarıydı, ama İngilizce bilmediği halde, “sana bir şey olmamış ki, Allah bize yardım eder" diyen bir ev hanımı bardağı taşıran son damla oldu. Emlakçılık kursları alıp 1988 sonbaharında emlakçı oldum. 25 yıl emlakçılık yaptım. 

Toronto'da daha sosyal bir 

yaşantınız oldu sanırım... 

Çok uzun seneler 

Toronto Klasik Türk 

Müziği Korosu'nda yer 

aldım. Turkish Society of | 

Canada'nın kurucuları 

arasındayım. Hatta ilk 

başkanlığını üstlendim. 


Tki dönemden sonra, idare heyetinde kalarak iki dönem daha hizmet verdim. Simdi ara sıra gönüllü olarak aralarına katılıyorum. 
2013 yılında emekli oldum. Koleje gittim, 
üniversiteden bazı kurslar aldım. Boş vaktim yok. El sanatları her zaman ilgimi çekmiştir. 
Yün örerim, tığ işi yaparım, vitray yaparım, renkli camlar arasında dünyayı unuturum. 
Ayrıca çocuklarım ve torunlarımla çok mutluyum. 


Yeni gelenlere ne tavsiye edersiniz? 
Buraya gelen herkesin her şeyden önce bu lisani öğrenmesi gerekir. Eğer aile olarak geldilerse birbirlerine her şekilde destek olmaları ve olumsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ederim. Zor zamanlarda birbirini suçlamaktansa destek olmak, pozitif olmak ve sevgiyle yaklaşmak çok önemli. İllaki çalışmaya başlanması. Ben mesleğimi yapamazsam. 
başka iş yapmam kompleksine girmemeliler. 
Ben eşimi kaybettim. Bir zaman geldi, ülkenin ekonomik çöküşü yüzünden evimi kaybettim, işimi kaybettim. Yangını da gördüm, hileyi de. 
Allah başka kayıp göstermesin. Para kimseye boyun eğmemek için bir vasıtadır. İnsan kendini her zaman geliştirmeli ve hedefine odaklanmalı Başarınca ben diye böbürlenip, başaramayınca sen diye suçlamamalı. Buraya geldilerse buradaki yaşama dört elle sarılmalılar. 


Zekâ, beceri ve fedakârlık dolu yaşamınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. 
Ben teşekkür ederim. 


Perfect Gazete'de Yayan Bir Zamanlar isimli köşede, Kanada'ya 1987 yılı ve öncesinde gelmiş olan büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizi sizlere naklederek hem eski günleri yadediyor ve o zamanların Kanada'sını ilk ağızdan öğreniyoruz hem de bu çok değerli tecrübelerden faydalanma imkanı buluyoruz. 

Bir Zamanlar isimli köşemizde paylaşmak istediğiniz herşey için bize ulaşabilirsiniz. 


416.890.4240 
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Sevgili Gazete Perfect okurları, 2018 gümbür 


gümbür sanat, konser ve müzikallerle dolu geliyor. Geçen ay müzeler ağırlıklı yazmıştım heyecanla. Pek çoğu hala devam eden bu sergileri kaçırmadığınızı ümit ediyorum. 

Hiç birine vakit ayıramadıysanız bile 

Guillermo Del Toro'nun AGO'da sergilenen canavarlarını kaçırmamanızı tekrar tavsiye ederim. Çocukluğunda onu etkileyen öğelerden başlayarak, Viktoryen dönemine olan ilgisi, ölüm sonrası yaşama dair fikirleri, sihirdi, simyaydı, korku derken kendinizi 

onun dünyasının labirentinde bulacak ve canavarlarla hem gülümseyip hem de belki biraz ürpereceksiniz. 

Etkileyici ve akılda kalan bir sergi görmek için hemen yola koyulun lütfen, Son gün 7 Ocak 
2018. 

Bu ay yüklü. Seçmekte zorlandım. 2018 güzel başlayacak ve geçeceğe benziyor sanat açısından şehrimizde. Sanat ve mutluluk dolu, harika bir Ocak ayı geçirmeniz dileğiyle. 
MILLION DOLLAR GÜARTET 

Panasonic Theatre 

651 Yonge Street, Toronto, ON M4J 1Z9 

Bir Broadway hit Toronto'da. 2011 de baslayıp New York'da sahneye konup, müthiş bir beğeniyle karşılanan bu gösteri Kanadalı ekibiyle rock'n roli dünyasının efsaneleri Johhny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins ve Jerry Lee Lewis yorumlarını karşınıza getiriyor. 
Defalarca Tony Award aday listelerine giren 

ve ses getiren bir Amerika turnesi sonrasında klasikler arasına giren bu gösteriyi izlerken Blue Süede Shoes, Great Balls of Fire ve daha bir sürü parçaya ritm tutarken bulacaksınız kendinizi, 

New York Times “Zor hayatları ve karmaşık kariyer hikayeleri olan dört müthiş müzisyenin bir araya gelip, tüm sorunlarını unutup tutkuyla sevdikleri tek şey olan müziğe odaklanmaları sefih zevk, güzellik ve hüznün buluşarak ruhunuzu tam derinl anı yaşayacaksınız” demiş. Sadece bu his için izlemeye değer. 


AMADEUS 

Balllie Theatre Stage 

Young Centre for the Performing Arts, 

50 Tank House Lane, Toronto, ON, MSA 3C4 
Amadeus Mozart filmini izlemeyeniniz azdır sanırım. Klasik müzik dünyasının belki de en renkli karakteri, çılgın Mozart üzerine Tony ödülü kazanmış bir oyun sahneleniyor. Peter Shaffer yazmış ve biraz da kurgu katmış ki hikâyemiz daha da keyifli olsun. Viyana'da gittikçe ünlenen Mozart'ın Antonoi Salieri tarafından çekememezliği ve belki de düş kırıklığı. İlahi müziğini duyduğu adamın. 

pek de beklentilerine uygun klastan yoksun olması, onu yeterince sofistike bulmaması hem eğlendirici, hem de zamanın değerlerini yansıtıcı. Ruhunu yakan bu kıskançlığın sonucu her fırsatta Amadeus'u sabote etmeye çabalaması ve eşdeğerlerinin arasında küçük düşürmeye çalışması insan ruhuna klasik 


bir ayna tutuyor. Benim sevdiğim yanı ise Mozart'ın her şeye rağmen parıldayan müzik dehası ve bu konudaki tutumu. Gayet teatral, zekice kurgulanmış ve kesinlikle izlemeye değer bir oyun. 


THE ILLUSIONISTS 

Princess of Wales Theatre 

300 King Street, Toronto, ON MSV1J2 

Gözleriniz sizi yanıltacak. Gerçi o gözlerinizin suçu değil, llusionist ekibinin başarısı olacak. 
Kuzey Amerika'nın en çok satan sihirbazlık 

ve illüzyon gösterisi burada Toronto'da. 
Avustralya'da ki gösterileri yok satan bu gösteri sizi büyülü bir harikalar diyarına götürecek. 
Öyle bir dünya ki bu, uçmak mümkün. Hatta kesilip tekrar dirilmek ve uyanıkken rüya görmek... Sihirbaz, afsuncu ya da modem adıyla illüzyonistlerin en iyileri, en ilginçleri Kanada turunda. Her bir sihirbazın kendi özel numaralarını sergilediği bir gösteri bu. 

2010 da ilk “America's Got Talent” gösterisinde 
kendini gösteren “anti-conjurer” ilüzyonla komediyi birleştirmiş müthiş biri. Bulabilirseniz diş ipi ile yaptığı sihir gösterisini ve o gösteride nasıl bu kadar ilgi çektiğini araştırın ya da 

iyisi mi bu gösteriye gidin. Eski Vegas tarzı gösteriler yapanı da var, olmadık bir dünyadan olmadık şeyler çıkarıp sizi şaşkınlıktan ağzı açık bırakacak olanı da, yeni jenerasyon sihirbazlar da. Keyifli seyirler. 


SHEN YUN PERFORMING ARTS 
Four Seasons Centre 
145 Gucen Street West, Toronto, ON M5H 461 

Shen Yun posterlerini şehrin pek çok yerinde görmüş olmanız mümkün ama hikayesini biliyor musunuz acaba. Kâr amacı gütmeyen bir şekilde sergilenen bu oyun Çin'de yasaklanmış bir gösteri. İçerdiği spiritüel ve kültürel öğelerin tehdit unsuru olarak görüldüğü bu gösteri Çin'in belki de yeterince duyurulamayan, bilinmeyen elli asırlık geçmişine günümüzden bir bakış sunuyor. O eski yılların zarafetinin, bilgeliğinin ve asaletinin iç içe geçmiş tüm öğeleri 

bu görsel şölende hayat buluyor ve tüm dünyada ilgi çekmeye devam ediyor. 

Shen Yun her sezon yeni danslar ve ezgiler 
Sunuyor. Orta Krallık diye nitelendirilen 

beş bin yıl öncenin figürlerini içeren bu gösteride ejderhalar, yüzyılların bilgeliğini taşıyan bilgeler ve olumsuz kahramanlar harmoni içinde yaşıyorlar. Bu kayıp 
Uygarlık ve doğaüstü güzellikleri gözünüzün 
Önünde müzik ve dansla hayat bulacak. 


MAURITZ DEZİGNER 


Www.perfectgazete.com / 416.890.4240 


KÜLTÜR 
SANAT 


Hande Lena Roy 
Toronto 


Bu gösteri aynı zamanda Falun Dafa felsefesini ve inanışını tanımak için de bir fırsat. 2006 da biraz da bu inanışın ve Çin'in eski görkemli halini ve ihtişamını tanıtma amacıyla New York'ta kurulmuş olan bu grup maalesef Komünist Parti tarafından sansürleniyor ve çıktığı topraklarda sergilenemiyor. 


LANA DEL REY 
Air Canada Centre 

40 Bay Street, Toronto, ON M5J 212 

15 Ocak 2018 

“Lust for Life" albümünü görücüye çıkaran konseriyle Lana Toronto'da... İlk single'ı 

Video Games ile tanınan, 'Nancy Sinatra" 

adını da boşa çıkarmayan Lana'yı henüz keşfetmediyseniz konseri ya da en azından albümünü öneririm. İnsanı dinlerken 50li yılların nostaljisine götüren bu sesin sahibinin yükselişi de bir o kadar ilginç. Acemice yapılmış fakat güçlü sesini yansıtan videoclip' ile ani bir 'kült şöhret olmuşken Lizzy Grant ismiyle başlayan, mütevazı ama niche müzik kariyerine, 

Lady Gaga-vari bir değişimle son vererek, kendini adeta yeniden yaratması ilginç. Bunu samimiyetsiz bulan eski hayranları da var gerçi ama değişmeyen tek şey sesi ve bence hala dinlemeye değer. 


THE MUSİCAL BOX 

Danforth Music Hall 

147 Danforth Avenue, Toronto, ON MAK 1N2 
Genesis severseniz kaçırmayın. Efsanevi grubun parçalarını Peter Gabriel ve Genesis'ten satın alarak tüm detayları ve arşiv özelliklerine sadık kalarak 25 yıl sonrasında orijinal konseri, tekrar Genesis'ten onaylı haliyle sahneye koyma becerisini gösteren bu grup Montreal'de 1993de kurulmuş. 2001den beri titizlik ve ustalıkla çeşitli medya formlarıyla Genesis ruhunu yaşatıyorlar. 2013/14 yıllarında Genesis'in 40. yılı anısına yaptıkları turun başarısı üzerine bu yıl da bir başka best-seller olan “Foktrot'u orijinal programa eklemişler. 


MINISTRY OF MUNICIPALAFFAIRS 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CONSTRUCTLON PERMITS - İNŞAAT RUHSAT ALIMI 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GÖÇMENLİK 


Mehmet Nuri Yeşilgöz 
Licenced Immigration Consultant 
ICCRC NO: R517776 


SELF- EMPLOYED CATEGORY: 2017-11-28 


Self- Employed kategorisinden Kanada'ya göçmen olarak gelmek için şunları yapmanız gerekmektedir. 

* Kültürel, spor ya da çiftçilik alanında geçmiş deneyime sahip olmak, * Yukarıdaki alanlardan birinde Kanada'da self- employed olarak çalışmak istemek ve self- employed olarak çalışmak, 

* Serbest meslek sahipleri için gerekli olan kriterleri karşılamak, ve 

* Tıbbi, güvenlik ve diğer koşulları yerine getirmek 


Geçmiş Deneyim Nedir? 

Aşağıdaki konularda geçmiş deneyiminizin olması istenir 

* Kültürel etkinliklerde veya atletizmde dünya standartları seviyesinde faaliyet göstermiş olmak, veya 

* Kültürel faaliyetlerde ya da atletizmde self- employed olarak çalışmış olmak, ya da çiflik yönetme deneyiminin olması 

Sel-Employed (Serbest Meslek) tanımı için aşağıdaki açıklamaya bakınız. 


Seçim kriterleri: 

Aşağıdaki kriterler üzerinden seçim değerlendirmesi yapılmaktadır * Deneyim, 

* Eğitim, 

* Yaş, 

* Dil yetenekleri, ve 

* Adapte olabilirlik. 


Tıbbi, güvenlik ve diğer şartlar: 

PR öncesi sizden, aile ve üyelerinden sağlık muayenesi ve polis sertifikalarına sahip olmanız istenmektedir. 
Ayrıca, Kanada'ya girdikten sonra, kendinizi ve ailenizi destekleyecek yeterli paranız olduğunu göstermelisiniz. 


Tanımlar 

Self-Employed. 

Kişinin çalışacağı konu hakkında bilgi sahibi olması, serbest meslek sahibi olarak çalışıyor olması ve aşağıdaki konularda serbest meslek sahibi olarak Kanada ekonomisine katkıda bulunması 

İlgili Deneyim 

Self-employed kategorisinden başvuran kişinin en az iki yıllık bir tecrübeye sahip olması istenmektedir. 

Bu süre, başvuru gününden beş yıl önce başlayıp, başvurunuza ilgili karar verme gününde biten bir suredir. 


527 Uçak biletleri 
dB Gemi seyahatleri 
“Karayip tatilleri 
E Otobüs turları 


g Seyahat sigortası ve fazlası için SİZ DE BİZİM GİBİ MAVİYİ TERCİH EDİN 


416.223.3434 


80 Sheppard Ave. West # 200A www.mavitravel.com 


Toronto ON. M2N 1M2 


itrayel.com 


Tecrübe 

Kültürel faaliyetler için: 

A- Kültürel aktivitelerde iki yıl boyunca self-employed olarak çalışmış olmak, 

B- Dünya çapında kültürel aktivitelere iki yıl katılmış olmak, veya 

C- Yukarıdaki A maddesinde açıklanan bir yıllık süre ile, B maddesinde açıklanan bir yıllık süreyi içeren bir kombinasyonda olmak. 

Sporculuk faaliyetleri için: 

A- Sporcu olarak iki yıl self-employed olarak çalışmış olmak, 

B:- İki yıl sure ile dünya çapında atletizm alanında faaliyet göstermek, 


veya 
C- Yukarıdaki A maddesinde açıklanan bir yıllık süre ile, B maddesinde açıklanan bir yıllık süreyi içeren bir kombinasyonda olmak. 

Çiftçilik için: 

Bir çiftliğe sahip olup iki yıl boyunca işletmek ya da bir çiftlikte iki yıl boyunca işletmeci olarak çalışıyor olmak. Si £ 


Göçmenlik ve eğitim danışmanı Mehmet Nuri Yeşilgöz'e ulaşmak ve göçmenlikle ilgili tüm sorularınız için bizimle infoğdperfectgazete. 
com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 
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ÇOCUK 
GÖZÜYLE 


Ayşezül Kalkan 
Toronto 


Merhaba Com. Kendini sen tanıt bize istersen. 
Merhaba, benim adım Cem. 14 yaşındayım. 
Suncu sınıftayım. Mavi rengini severim. 


Kanada'da 3 yıldır yaşıyorum. 


Mavi rengi sevenler genelde duygusal olurlar. Sen de duygusal mısın? 

Sanmıyorum çok duygusal olduğumu. Genelde, ne bileyim, duygularımla hareket etmem. 
Mantığımla hareket etmeye çalışırım, en azından öyle isterim. 


Aileni anlatır mısın? 
4 kişilik bir ailem var. Ablam var, bir de annemle 
babam. 


Sen kendini böyle tanıttın. Peki, seni hiç tanımayan birisine annen seni nasıl anlatırdı? 

Annem beni daha iyi olarak biliyor bence. 
Mesela arkadaşlarım beni farklı tanıtır, annem farklı tanıtır 


Nasıl yani? Aslan oğlum diye anlatmaz mı seni? 
Tabi de, mesela odamı toplamıyorum; o yönden anlatmayabilir. 


Anlıyorum. Ama sonuçta kötü niyet yok. Zaten insan kendinin negatif özelliklerini pek fark etmez. 

Ama çok önemli aslında bilmek. Keşke ben de bilebilsem. Çünkü kimse öyle özellikleri olsun istemez. En azından düzeltmeye çalışırsın. 


Diğer yandan bunu biliyorsan, düzeltmeye de çalışmalısın. Ne yazık ki bazı insanlar hatalarını düzeltmenin sorumluluğunu almamak için hatalarını reddederler. 

Evet, çünkü biliyorlar yanlış yaptıklarını ama düzeltmek istemiyorlar. Bence ya korkuyorlar ya da tembeller. 


Doğru. 3 senedir Kanada'da yaşıyorsun, burayı nasıl buluyorsun? 

Bence güzel bir ülke. Güvenli, açık ve ferah bir ülke gibi geldi bana. Çünkü her yerde apartman yok, ağaçlar var her yerde. İnsanlar da iyi. 


İlk zamanların nasıldı? 

Burada hiç akrabamız yok. 

O yüzden ilk zamanlar biraz korkutucuydu. Kimseyi tanımıyordum çünkü. 
Uyuyamıyordum. Gelmek istemiyordum aslında. Mesela babam sordu bize, biz de evet dedik ama aslında çok gelmek istemiyordum. Sadece mantık olarak doğru olduğunu biliyordum. Çok özlemiştim herkesi, arkadaşlarımı falan. 


Şimdi neleri özlüyorsun? 
Arkadaşlarımı, ailemi, yemekleri Mesela Mersin'in tantunisini özlüyorum. Bir de bazı alanları 
Eski evimi mesela, futbol oynamaya gittiğimiz yeri. 


Okul hayatından bahsedebilir miyiz? 

Okulum iyi gidiyor. Derslerimi, arkadaşlarımı seviyorum. Bu hafta dramada “gençlerde intihar” hakkında bir tane tiyatro oyunum. 
vardı. 16 dakikalık. Oyunda kızım kendisini öldürüyordu. İşte ben böyle yarısında gülmeye başladım, çok kötü oldu. 

İnsan bazen bir şeyi denemeden önce kolaylıkla yapabileceğini düşünüyor. 


Eminim sen Oscar'lık performans gösterdiğini “düşünmüştün. 

Evet. Umarım bu röportaj da güzel olur Gülüşmeler. 

Genelde nelerden hoşlanırsın Cem? 

Spordan hoşlanırım. Futbol, tenis ve basketbol favorilerim. Fotoğraf çekmeyi çok severim. 
Belki fotoğrafçı olabilirim. Tam emin değilim de büyüdüğümde belki, 


Bence büyümeyi beklemek zorunda değilsin bunun için. 

Zaten su anda yapıyorum. 

Sence insan ne zaman büyür? 

Aslında belki 20'ler. Mesela üniversiteden mezun olunca diye düşünüyordum. Ama beki de hiçbir zaman kimse büyümüyor. Çünkü herkes çocuk oluyor kalplerinin içinde. 


Neyse sözünü kesmeyim. Sevdiğin şeylerde kalmıştık. 


Matematik severim. 


İlginç... 


1. sınıftan beri çok iyiydim, belki de o yüzden seviyorum. Mesela öğretmenimle Türkçe dersinde matematik yapıyorduk. 


Türkiye'den gelen öğrenciler, özellikle matematik ya da bilim teknik gibi derslerde çok iyi performans 
gösteriyorlar. : 3 
Evet evet... çünkü çok ileride oluyoruz biz. 
Aslında ablam daha da iyi bilir, çünkü o 8inci sınıfa kadar kaldı. Ben çoğu şeyi biliyordum. 
O zaman dersi ilgiyle dinlemiyordum. Şimdi tabi yeni şeyler de öğreniyorum. Sonra drama seviyordum, aktörlük falan. Drama dersim var Şu an ama çok eğlenceli gelmiyor artık. 
Anlattığım gibi. 


Sanırım gerçekler pek hayallerindeki gibi olmadığı için. 
Ben ezberlemede çok kötüyüm. 


Ama birşeyde kötü olacağını düşünürsen kötü olursun. 
Haklısınız. 


Peki Kanada'da yaşamanın en çok hangi kısmını sevdin? 


İyi insanlar var burada, çok nazik ve kibar insanlar. Onların iyi niyetli olmalarını sevdim. 
Mesela yolda yürürken birbirlerine merhaba derler, yanlışlıkla çarpsalar hemen özür diliyorlar. Sokakta hiç koma sesi de yok 


Evet özür dilediği için bile özür dileyen bir ulus imajı var. 

Evet, ben de öyle olmaya çalışıyorum. Daha fazla Kanadalılar gibi yani. 


Kendini Kanadalı hissediyor musun? 

Evimizde daha fazla İngilizce konuşsaydık, belki daha fazla Kanadalı hissederdim kendimi. 
Ama bütün arkadaşlarım Kanadalı olduğu için hissediyorum aslında. 


Burada hiç Türkiye'den senin gibi gelmiş arkadaşın yok mu? 
Var ama, yakında değil 


Günlük hayatında çokça görebileceğin arkadaşların yok yani. 
Yok. 


Kanada çok kültürlü bir ülke ve herkesin kendi kültürünü yaşamasına izin veriyor. Çocuklar da burada büyüklerden çok daha fazla yaşıyorlar çok kültürlü 
Evet, evet mesela benim okulumda çok farklı kültürlerden arkadaşım var. 


Peki, bu seni nasıl etkiliyor? 
Ben hiç ayrımcılık yapmıyorum. 


Peki, sana yapılıyor mu? 
Ben herhangi bir ayrımcılık hissetmedim. 
Okulda en yakın arkadaşlarım Kanadalı. 
İlk geldiğimde akıcı bir İngilizce konuşamadığım 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için kimse benimle alay etmedi. Filmlerdeki dibi değil kesinlikle. Büyüdükçe ne hakkında konuşulup, konuşulmayacağını biliyoruz artık. 


Yani var ama konuşulmamalı mı? 
Belki ben biraz yanlış anlattım. Klişe sözler 

gibi de bütün Japonlar matematikte çok iyiler ama bütün siyahiler süper basketbol oynamıyor mesela. Ayrımcılık garip yani bence. 


Evet, bence de bu anlamda Kanada'da yaşamak çok güzel, 

Evet, mesela 50 yıl önce onlar da başka bir ülkeden gelmiş. O yüzden daha böyle alışıklar. 


Buradaki okul hayatına ilk başladığında seni şaşırtan birşey olmuş muydu? 
Nasıl yani? 


Derslerde, insanların davranışlarında mesela... 
Şimdi 3 yıl oldu, unutmuş olabilirim. Okullarda üniforma olmaması, o bayağı garipti. Her 

gün ne giyeceğimi seçiyordum. En başta 

çok sevdim üniforma olmamasını ama sonra gittikçe azaldı o sevgim. Gittiğim lisede Üniforma zorunluluğu var. Bu nedenle her gün ayni şeyi, okul üniformasını giyiyorum. Zaten Türkiye'den alışıktım forma giymeye; o yüzden hiç zorlanmadım 


Sence okullarda üniforma olmalı mı? 
Olmalı. 


Neden? 
Çünkü, belirl bir şey oluyor, her gün onu giyiyorsun, daha kolay. Bizim okulda daha önceden söylediğim gibi üniforma var ama haftaya üniformasız gün 


Ben eskiden üniformaya karşıydım, görüşleri anlayabiliyorum. 

Evet, herkes eşit, standart oluyor. Kimin zengin kimin fakir olduğu belli olmuyor. 


a şimdi farklı 


Bir de üniforma giydiğinde kendini daha fazla öğrenci olarak gördüğün için belki daha fazla sorumluluk sahibi oluyorsun. 

Evet, bunu düşünmemiştim. Doğru. 


Hadi biraz da eğlenceli şeylerden konuşalım. 
Eğlenmek için ne yapıyorsun? 
Genellikle telefonla falan oynuyorum, 


arkadaşlarımla buluşup sinemaya gidiyorum. 
Sohbet ediyorum. 


Herkes gibi... 

Evet, bazen Netflix izliyorum. Bazen de mesela ilk kar yağdığında fotoğraflarını çekmeyi seviyorum. Doğa fotoğrafları çekmek eğlenceli geliyor. Düşünmesi bile eğlenceli geliyor. 
Lisede dolu kitap okumam lazım ama kitap okumak eğlenceli gelmiyor. 


Ne tarz şeyler izlemeyi seviyorsun? 
Komedi genellikle. İnsanın kafası rahatlıyor o zaman. 


Tatillerde falan neler yapıyorsun? 

Arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Eskiden böyle değildi de şimdi Suncu sınıfta daha fazla çıkmaya başladım. Yaz tatilinde Türkiye'ye gidiyorum. 


Ailen nasıl karşılıyor arkadaşlarınla dışarıda olmanı? 
İlk birkaç hafta annem ne güzel git diyordu, şimdi çok fazla çıktığımı düşündüğü için gitmemi istemiyor. 


Neler yapıyorsun arkadaşlarınla? 


Kanada'da yaşamanın en çok hangi kısmını sevdin? 
"İyi insanlar var burada, çok nazik ve kibar insanlar. Onların iyi niyetli olmalarını sevdim. Mesela yolda yürürken birbirlerine merhaba derler, yanlışlıkla çarpsalar hemen özür diliyorlar. Sokakta hiç korna sesi de yok.” 


- KOKOREÇ (Haftasonu) 
- MİDYE DOLMA 

- ÇİĞ KÖFTE 

- KELLE PAÇA 

- MANTI (Her Çarşamba) 


© (416) 887-7930 
© 2825 Danforth Ave. 
Toronto M4C 1M2 


www.tuanafood.com 


388 LAKESHORE ROAD EAST, 
İMİSSİSSAUGA, ON. L5G 1H5 


Genellikle alışveriş merkezlerine gidiyoruz, mağazalara bakıyoruz ama çok genellikle sohbet ediyoruz. Zamanımızı 809p sohbet ederek geçiriyoruz. Bazen film izlemeye gidiyoruz, bazen sosyal medya için fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Partiler falan olursa müzik falan dinliyoruz. 


Ece peki, üniversite kapının önünde sanki. Ne düşünüyorsun? 
Çok düşünmemeye çalışıyorum simdi. 


Neden? 
Beni çok korkutuyor, çünkü hiç planım yok Aslında planlamam lazım da... Mesela fotoğrafçılık yapmak isterim ama maaşı iyi değil, biliyorum. Bir de geleceğin işi değil bence. Artık herkes telefonlarıyla çekebiliyor rahatlıkla. 


Seninle sohbet etmek çok keyifli Cem. Ama yavaş aş sonlara geliyoruz. Yine Kanada'ya dönmek İstiyorum. Genelde burada yaşamaktan memnun musun? 

Evet. Burada yaşamayı seviyorum. Keşke daha küçükken gelseydim. 


O zaman neler farklı olurdu sence? 
Her şey daha kolay olurdu. O zaman İngilizceyle beraber Fransızcam da olurdu Bir de bütün arkadaşlarım hokey oynuyor, ben de oynardım. 


Denedin mi? 
Evet, ama küçükken olsaydı çok daha iyi öğrenirdim. 


Peki, son olarak Perfect Gazete okurlarına ne söylemek istersin? 
Anneme, babama ve bütün sevdiklerime buradan selamlar. 


Çocuk Gözüyle köşemize katılan tüm çocukların ebeveynlerinden sözlü veya yazılı onay alınmıştır. Soru, yorum ya da bu köşeye katılım. 
hakkında detaylı bilgi almak için Perfect Gazete ile irtibata geçebilirsiniz. 416.890.4240 


27481 


YÜN VAR, ŞİŞ VAR 

“Burada hastanelerde yünler, şişler varmış,” dedi dün bir arkadaşım “Beklerken insanlar bir şeyler örsün diye...” 

Böyle küçük küçük farklılıkları var buranın, başka bakış açıları var. 
Soğuğun geyiği dönüp duruyor ortalıkta, ben de bu detaylardan bahsedeyim dedim. Benim algıma takılan ve aklımda bir süre dolaşan detaylar bunlar. Genele tezat, soğuğa inat, insancıl detaylarından bahsedeyim dedim. 

Hastanede bekleyenlere, hastası olanlara, tahlil yaptırmak için bekleyenlere yün ve şiş var hastanelerde. Hastaneye düşünce çok bekleniyor dediler. Sağlık devletten. Bu herkese eşit sağlık düzeninin artılarını, eksilerini millet tartışa dursun, ben yünle Şişteki zarafete takıldım. Kendim 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görmedim, belki sadece bir hastanede var, onu da bilmiyorum. 
Ama bir tanede dahi olsa, o yün ve şişteki insaniyete vuruldum. 

Beni ancak devlet hastanelerinde çok hasta başı bekleyenler anlar. 
Bırak devleti, özelde dahi olsa, hasta başı beklemenin derin hüznünü yaşamışlar anlar. 

En sevdiğinin başını beklemektesindir. Yalnızsındır. 
gelen giden olsa da, kimse kalmayıp, ışıklar kısıldığında, camdan sızan ay ışığıyla dertleşenler anlar. Uyku azdır o gecelerde, koridorlardan süzülen buz gibi floresan insanın içini üşütürken, o sessizlik krallığında hemşire ayak seslerinden başka ses yoktur. Bu yüzden tüm içseslerini duyarsın. Şanslıysan “sabır'dadır vurgu, değilsen fena. 
Ay ışığı beyaz, floresan beyaz 


ölüm beyaz. Hepsi bağırırsa bir ağızdan, o zaman fenadır. Uyku haramdır. Uyursan başka âlemlere gidebilirsin, ve o odaya geri dönüşü sevmeyebilirsin. Okumak iyidir, kafayı toplayabilirsen, ama zordur kafayı hayra çalıştırmak 
Hayal gücünün fantezileriyle savaşa girdiğinde zordur bir şeylere konsantre olmak. 

Hasta başı beklemiyorsun farzet, bir derdin var ve on dakikaların on yıla bedel olduğu tahlil kuyruklarında bekliyorsun diyelim. 
Yanındakilere bakıp kim senden önce gider hesabı yaparken, hesaplar karman çorman olduğunda, kafan karıştığında, o kafan Nobellik romanlar yazmaya başladığında, şu meşhur anda kalmak zorlaştığında zordur zamanla savaşmak. 

O hastanelerdeki şiş ve yünde hissettiğim zarafeti sizde görebiliyor musunuz? Hastayı, hasta yakınını insanlaştıran detayı kastediyorum. Beklerken örüyorsunuz, kafa duruyor bir kere. 
O ördüğünüz bere, atkı, örtü her neyse, bir başkası gelip devam ediyor belki ve kendi derdinizi bırakıp bir üşüyene faydanız olacağını düşünerek örüyorsunuz. 
Hem kendinize faydası var, hem tanımadığınız birine. İhtiyacı olanlara gidiyor o örülenler. Bunun ruha faydasını hissedebiliyor 


musunuz? Anda kalmanın en beleş 


halini, bu kadar küçük bir detayın kocaman faydalarını hissedebiliyor musunuz? 

Mikrobun ötesine geçip görebiliyor musunuz? Ben şahsen 


mikroplara pek takılmayan, her 


Www.perfectgazete.com / 416.890.4240 


ELİF ELİF DİYE 


YAZAR 


yerde olduklarını bu yaşımda kabullenmiş biri olarak bu konuda genelin dışına düştüğümün. 
farkındayım. Bu nedenle bu konuyu kimseyle tartışmam. Zira mikroptan, ya da başka bir şeyden korkan biriyle tartışılmaz, korkusu her şeyin üstündedir. Bu dünyayı yöneten olgudur korku. Nefret bile değil, insanlığın başına örülen çorapların kaynağı, korkudur. Ama bu bambaşka bir konudur. Üstüne 
Sık sık geldiğim bir konudur, bkz: “Hep Ispanak Adami Hep Deterjan! 
Yeter Amal" yazım 

Hep koşturmanın, işe yaramanın, çok işi bir arada yapabilmenin matah bir şeymiş gibi pazarlandığı bu dünyada, bu durumun yarattığı travmaları başka öğretilerle dengelemeye çalışan, “anda kalma'yı anlayabilmek için amansız bir mücadele veren çağdaş kadının dünyasında yeri ha bire değişen örgü meditasyonunun hastaneye düşmüş hali, aslında çok şeye kâdirdir. 

Ben sanırım buranın en çok 

bu küçük detaylarındaki büyük anlamları sevdim... O kocaman soğukları ısıtan detaylar bunlar... 
EN azından benim için... 
Farkettikçe, kışını da sevmeme sebep olan. 

Farkettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. 


Okuyana sevgiler. 


hitps/yazarelifelifdiye blogspot ca/2014/08/hep- ispanak-hep-deterjan-adam-yeter.2ma html 


FOLKLOR 
KÖŞESİ 


Bora İnceoğlu 
Toronto 


BİLMECE 

Merhaba Perfect Gazete okurları dev veya başka yaratıkların, bilmecemsi soruları, padişahların kızlarını verecekleri kişilere bilmece 

Bu ayki yazımın konusu bilmeceler. sorarak bilgi yarışı yapmaları, birçok mitolojik | 

Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve olaylarda bilmeceleri çözümüyle olayın iyi bir şekilde 

inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması © sonuçlanması bilmecenin eski toplumlardaki önemini 

ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını göstermektedir. 


hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir. 
Eskiden ciddi, zekâ savaşı özelliği gösterirken, 


Genelde "bilmece" olarak söylenmesine karşın bilmece sorma geleneği zamanla eğlence şeklini Anadolu'da asal, elçim, masal, mat, tapmaca, almıştır. Değişen toplum yapısı ve yeni eğlence bulmaca, hikâye, söz, bilmeli, metal, tanımaca araçlarının gelişmesi sonucu unutulmuş görünse de fıcık, dele, gazelleme gibi adlar da verilmektedir. çocuklar arasında olduğu gibi kırsal alanlarda çeşitli Bilmeceler anonim ve ferdi bilmeceler olarak iki nedenlerle toplanan yetişkinler arasında bilmece bölümde ele alınırlar. Anonim bilmeceler halk sorma geleneğinin sürdüğü araştırmacılar tarafından edebiyatı ürünüdür. Ferdi bilmeceler edebiyat belirlenmiştir. 

ürünü olup yazarlar ve şairler tarafından yaratılırlar. 

Çok eski çağlardan beri yaşayagelen bilmece Sosyal ve ekonomik yaşam biçimindeki hızlı 

sorma geleneği günümüzde de sürmektedir. değişiklik sonucu eğlence araçlarının çoğalması Bilmeceler, çok eskilerde, savaşlarda karşılıklı bu zengin folklor ürünlerini tarihe mal etmiş gibi. 
sorularak savaşmadan bilen tarafın galip geldiği görünse de daha çok çocukluğumuzda duyduğumuz kan dökmeden savaş kazanılan bir bilgi yarışması O bilmecelerden bazılarını hatırlatmak istedim (ama olarak işlev yapmıştır. Masallarda sıkça rastlanan cevaplar için bir sonraki sayıyı bekleyeceksiniz) 


gn yasa asra abu.) TN BİR İZ 617 970 5912 


EVSENGUNDUZGİHOTMALLLCOM 


Temmuz 2018 itibariyle 40, 
2020 yılına kadar da toplam EVŞEN'İN MUTFAĞI 
150 madde satış mağazası İm 
LCBO gözetiminde hizmete > < geçecek, Madde kullanma, ğ ö 

Satın alma ve bulundurma yaşı minimum 19 olacak. 


* Ontario, Sağlıkta Şeffaflık TÜRK MUTFAĞININ EN SEÇKİN YEMEKLERİNİ, KENDİ hd 


göre m HİJYENİK BİR ORTAMDA SİZLER İÇİN HAZIRLIYORUZ. ZE; Pp Üreticileri sağlık çalışanlarına 2 GÜN ÖNCEDEN VERECEĞİNİZ SİPARİŞLERİ HAZIRLAYIP <7 


ve tüm diğer organizasyonlara yaptıkları ödemeleri açıklamak Ç EVİNİZE TESLİM EDİYORUZ. 9. 
“durumundalar. 7 j 
| — > AYRINTILI BİLGİ , MENÜLERİMİZ VE FİYAT LİSTEMİZ İÇİN 


Del Duca, 2 Ocak itibariyle EVSENGUNDUZGÖWIXSITE.COM 


'Unlon-Aurora GO istasyonları arasında haftanın her günü 


EMEN ARABANIZLA İLGİLİ 


* 1 Ocak 2018 itibariyle asgari 


ücret $14 olacak. HER TÜRLÜ SORUNUNUZ İÇİN * Çalışma Bakanı Kevin Fiynn, 
ailevi sağlık izninin yılda 8 
günden 28 güne çıkarıldığını 
» Ontara, tütün üretimi ve FolatRuto| 
satışında düzen ve ortaklık N 4 
sağlanması konularında > 
Mohawk Akwesasne 
'Konsülü'yle prensipte a anlaşmaya vardı. HİZMETİNİZDE 
* Nisan 2017'deimzalanan yabancılara ev satışında ek 416.630.1444 irme kanununun ilk elk izel 14 SABLE ST. NORTH YORK, ON M6M 3K6 


ev satışı *, 3.2'den 941.9'a düştü. 
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TAKVİMLERİNİZE ŞİMDİDEN NOT EDİN ! 


RADIO PERFECT 
5 OSTLUK GECE, 


3 SUBAT 2018 


CUMARTESİ 
15:30 - 01:00 


The National Event Venue 
1000 Finch Ave W, North York, ON M3J 2V5 


DANS VE AKROBASİ GÖSTERİLERİ, 


HEDİYELER, ÇEKİLİŞLER, MASAYA SERVİS 


416.837.6781 


Humus, 
O A Salata, 


infoG©radioperfect.net 


nmayacak kadar iri değildir 


647.691.006O0 


www.vellasauto.com 


Toronto'da yayın yapmakta olan Radio Perfect ekibinin bu yil 8.sini düzenlediği Dostluk Gecesi'nde dostlarınızla harika bir gece geçirmeye ne dersiniz? 
İsterseniz, bir anlığına kapayın gözlerinizi ve kendinizi bir balo salonunda hayal edin. 
Sevdikleriniz ve dostlarınız yanıbaşınızda Birbirinden güzel ezgiler yağmur misali yağıyor üzerinize. 
Sofranızda binbir çeşit sıralanmış. Sıcacık bir atmosfer, sürprizler, hediyeler, dans. 
Doyasıya eğleniyorsunuz. Çünkü siz herşeyin en güzeline layıksınız. 
Şimdi gözlerinizi açın ve ajandanıza aşağıdaki tarihi yazın. 

3 ŞUBAT 2018, CUMARTESİ 
Bir Radio Perfect organizasyonu olan balomuzda Gitarda Cenk Hacıahmetoğlu, bağlamada Kazım Boran, solistler Deniz Tan ve Saadet'ten oluşan muhteşem orkestra Dostlar Grubu ile geçmişten günümüze en sevilen nağmelerle ruhunuz şenlenecek Masanıza servis edilecek şölen misali bir menünün ardından Dans ve akrobasi gösterileri ile heyecanlanırken, DJ Barkan'la eğlencenin doruklarına varacaksınız. 
Hediyeler ve ilginizi çekeceğinden emin olduğumuz sürprizlerle dolu bir program. 
Tam size göre ! 
Bilgi ve rezervasyon için 
Radio Perfect iletişim numarası: 416 837 6781 


Anılarınızdan silinmeyecek bu gecede yerinizi ayırmak için acele edin; 
28 Ocak 2018 son gün 
Katılım ücreti 10 yaş ve üstü tüm dostlarımız icin $75 


Ana menü: 
Urfa kebap, 

Kuzu Şiş kebap, 
Tavuk şiş kebap, 
Safranlı pilav, 
Sebzeli pilav 
CASH BAR 
FREE PARKING 


Ara Sıcaklar: 
Börek, 


Mini çiğbörek, 
İzgara sebze, 
Fınnda patales 


Çay ve kahve 
Su ve meşrubat 


Balık tabağı, 
Ev yapımı ekmek 


Vella's Auto güvencesiyle siz de araba sahibi olabilirsiniz 


$0 peşinatla | 96 aya kadar vadeli | No payments for up to 90 days O.A.C. | Üstelik kredinizi düzeltme imkanı sunuyoruz 


30,243 KM 
PRICED $18,888 * H.S.T. 


Mm 


22,3380 KM 
PRICED $17,998 * H.S.T. 


4 


*AlI prices plus HST and licensing. 2016 and 2017 vehicles are previous daily rentals. Vehicles subject to availability. 
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Tüm Kanada'ya servis imkanı ile İSTİKBAL MAĞAZASI ARTIK ÇOK YAKININIZDA 


Hiç peşinatsız ve faizsiz 18 ay taksit imkanı Ayrıca tüm ürünlerde kumaş seçimi mevcuttur Salon takımı alana 4 metre kare halı hediyemizdir 


wwwistikbal.com.tr istediğiniz tüm ürünleri seçebilirsiniz 


© * 1180 Boul Cure Labelle 
45, // /(4/ Laval, GC H7V 2V5 


—— CANADA — -450-687-7700 
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İbrahim Cintosun ismini hepimiz biliyoruz. Çok başarılı bir avukatsınız. Kanada öncesini biraz anlatır mısınız? 

Aslen Malatya'lıyım. 1958 yılında İstanbul'da Sultanahmet'te doğdum. Çocukluğum 
Zeytinburnu'nda geçti. 3 erkek, 2kız, 5 
kardeşiz. Pertevniyal Lisesi'nde okudum. Sonra tıp fakültesi .. 


Türkiye'de avukat değildiniz yani. 
Türkiye'de doktordum. 77'de tıbba girdim 

83'te mezun oldum. Mecburi hizmetimi Mardin, Cizre'de yaptım. Oradayken yurtdışına çıkmaya karar vermiştim diyebilirim. Bursa'da Hava Ulaştırma Okulu Birliği'nin doktoru olarak yaptığım askerlik sonrası yine Cizre'ye döndüm. 87 yılında Avusturalya'ya gittim. 
Oğlum Can orada doğdu. Sonra geri geldik Türkiye'ye. Birkaç ay yine Cizre'de doktorluk 
yaptıktan sonra Bursa'ya tayinim çıktı. 89 
Yılının Eylül ayında da ailecek Kanada'ya geldik 


O zamanlarda da doktorluk şimdiki gibi denetimli bir iş miydi? 

Tabi, çok zordu başka bir ülkeden gelen bir doktorun burada mesleğine devam etmesi 

Tıp fakültesini Kanada dışında bitirmişseniz, burada lisans almak son derece zor. Epey uzun yıllar harcamanız gerekiyor. Bir de bir takım sınavları geçseniz de lisans alamama ihtimali var aslında. Çünkü yabancı doktorlara ihtisas kolay kolay verilmiyor. İhtisas yapamayınca da doktorluk yapmak mümkün değil tabi 


Sistemin böyle olduğunu o zaman biliyor muydunuz? 
Ben buraya doktor olabileceğimi düşünerek gelmedim aslında. Buraya geldikten sonra da çeşitli ömeklerle de bunu gördüm. Türkiye'den Çıkarken işçi olmayı göze almıştım. 


Peki, ne iş yaptınız? 

Değişik işlerde çalıştım. Araba bile yıkadım. 
Sonra bir bingo salonuna girdim. Orada 2.5 
sene menajer olarak çalıştım. 


Bu durumu gurur meselesi yapmadınız mı? 
Hazmetmek kolay olmadı aslında. Türkiye'de sıradan bir doktor da değildim açıkçası. Birçok doktor arkadaşımın arasında en iyisi bendim. 
Dolayısıyla psikolojik açıdan oldukça zor bir dönem yaşadım. Hatta gerilime bağlı baş ağrılarımı muayene eden bir nörolog senin başın ağrımasın da benimki mi ağrısın demişti. 
Yaşamım düzelince ağrılar da geçti. Ama 10 
sene sonra. 


Peki avukatlık nasıl oldu? 
Eski eşim Türkiye'de de diş hekimiydi. Burada sınavlara hazırlanması için benim çalışmam gerekiyordu. O sınavları geçince sıra bana 


geldi, işimi bırakıp bir takım başka şeyler yapabileceğimi düşündüm. 

Ama yapabilirim demek ayrı, yapmak ayrı... 

Tabi, ama bir kere yapabilirim deyince sonra nasıl yapabilirim sorusu geliyor. 94 yılında hukuk fakültesinin giriş sınavları hakkında bilgi edindim. Sonra birkaç ay o sınava hazırlandım. 
Kütüphanelerde yoğun bir şekilde çalıştım. 
Sınav sonucunda başvurduğum tüm hukuk fakültelerinden kabul aldım. 

Siz anlatırken kulağa kolay geliyor ama bu sınavı kazanamayan birçok kişi var. 

Tabi, aslında kolay bir sınav değil. Ama ben hep iyi bir öğrenciydim. Bu sınav da biraz zekâ ve manlık sınavı gibi diyebilirim. Ezbere dayanan bir sınav değil yani. 

Hangi fakülteyi bitirdiniz? 

York Üniversitesi, Osgoode Hukuk Fakültesi. 
Sonrasında? 

Baro sınavlarını da geçince 2000 yılının Mart 
ayında şehir merkezinde ilk ofisimi açtım. 12 
sene boyunca orada devam ettim. Sonrasında da şimdiki ofisime geçtim. 


2000 yılında kaç yaşındaydınız? 
42 


Bunu sormamın sebebi, bell bir yaştan sonra yeniden çalışıp, yeniden okula gitmenin ve büyük uğraşlar. 
vermenin altını çizmek. Başka bir işte devam etmek yerine, sizi eğitim almaya iten neydi? 

Evet, Kanada'nın demokrasi, düzen ve sosyal haklar gibi pozitif yönlerini baz alarak, buraya gelmeden her şeyi göze almıştım. Fakat bir müddet sonra yaptığınız iş entelektüel açıdan tatmin etmiyorsa, bir arayışa giriliyor. Tabi, daha önce böyle bir arayışa girecek fırsatım olmadı, çünkü eşimi desteklemek zorundaydım. O sınavı geçince ben de entelektüel kapasiteme uygun bir iş yapmalıyım düşüncesine girdim. 
Biraz da fırsatlara bağlı yani. 


Peki, iyi ki avukat olmuşum diyor musunuz? 
Aslında avukatlık benim karakterime uygun bir 


iş. 
Kanada'da avukatlık nasıl bir iş? 

Enteresan bir iş olduğunu söyleyebilirim. Her şeyden önce oturmuş bir sistemin olması önemli tabi. 


Sizin azminiz çocuklarınıza nasıl yansıdı? 
Oğlum da avukat oldu. Kızım ise doktor olmak üzere. 

Meslek seçimlerinde çocuklarınıza baskınız ya da tavsiyeniz oldu mu? 

Çocuklar ebeveynlerinden etkileniyorlar tabi. Bir de avukatlık, doktorluk gibi meslekler evrensel meslekler. Ama baskı söz konusu değil elbette. 
Meslek seçimleri tamamen kendilerine ait. 


Size dönecek olursak, Kanada'da her seviyede çalışmış bir kişi olarak, ayrımcılık, dışlanma gibi 


İÇİMİZDEN 
BİRİ dl 


"Ekonomik açıdan zenginleşmek ya da toplum olarak daha fazla söz sahibi olmak için tek anahtar eğitim.” 


Av. İbrahim Cintosun 


“durumlara maruz kaldınız mı? 

Mutlaka görünmeyen kurallar vardır. Fakat ben bizzat yasamadım aslında. 

Dolayısıyla mahkeme salonlarında da böyle bir şey söz konusu değil... 

Daha çok göçmenlik ve sığınmacılık davalarına bakıyorum. Bununla birlikte, aile, ceza veya ticari davalara da baktığım için birçok farklı kurumla çalışmam gerekiyor. Kanada'da, özellikle Toronto'da hukuk anlamında bir ayrımcılığın olmadığını söyleyebilirim. 


Son dönemde Türkiye'den oldukça büyük bir göç oldu Kanada'ya. Buradaki toplumumuzun, toplumun geneline uyum süreci ve entegrasyonu hakkında ne “düşünüyorsunuz? 

Aileler akıllarının bir köşesinde sürekli 

geri dönme düşüncesiyle yaşadıkları 

için, dönmeseler bile, yaşadıkları ülkeyi sahiplenemiyorlar ve sistemi anlayamıyorlar. 
Dolayısıyla aile buraya tam olarak entegre olamayınca, çocuklara da benzer bir yaşam tarzı yansıyor. Bence bu biraz göçmen ailenin eğitim durumuyla ilgili. Eğitim durumu orta ve altındaki ailelerin çocuklarında eğitim oranı çok yüksek değil maalesef. Oysa buraya alışan insan kolay kolay geri dönmüyor. Özellikle çocuklar burada eğitim aldılarsa, geri dönmek biraz hayal olarak kalıyor. 

Bir de Kanada çok-kültürlülüğe önem verip, desteklese de içinde yaşadığımız topluma uyum sağlamalıyız. Ekonomik açıdan zenginleşmek ya da toplum olarak daha fazla söz sahibi olmak için tek anahtar eğitim. 


Son olarak, bugünkü aklınız olsa yine Kanada'ya gelir miydiniz? 

Aslında dünyada gezmediği bir ülke kalmadı. 
Kanada ırka dayalı bir ulus olmadığı için yine burayı seçerdim. Çünkü insan burada kendini Kanadalı hissedebiliyor. 

Teşekkür ederiz. 
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TÜM TORONTO VE ÇEVRESİNDE 
GÜVENİLİR, PROFESYONEL VE HIZLI ÇÖZÜMLER 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Tüm emlak satışlarımızda, satış gerçekleşene kadar reklam garantisi 


Toronto'nun en güvenilir mortgage firmalarında ücretsiz danışmanlık hizmeti ve en uygun şartlarda mortgage hizmetleri yönlendirmesi 


x Alım- satım yaptığımız tüm müşterilerimize diledikleri tarihte THY ayrıcalığı ile gidiş- dönüş uçak bileti 


ÖZL 


CEP: 647.830.3043 
İBAYS OFİS: 416.929.4343 


Sel YL egale oz.baysal&hotmail.com 


REAL ESTATE INC » BROKERAGE 


Mortgage almak şimdi çok kolay 


Çünkü ASİF KARİMOV var 


Hız, güven ve tecrübeyi birleştiren Profesyonel mortgage uzmanınız Asif Karimov size en uygun koşullarla mortgage alma imkanı sağlıyor. 


Vakit kaybetmeden arayın 
Asif Karimov 


Mortgage Agent | License# MO9002353 Direct: (647) 298 9737 | Fax: (647) 497 6595 | asifk.office©gmailccom | asifkarimov&rmabroker.ca 


www.rmabroker.ca | www.cheap-mortgage.ca | 477 Wilson Heights Bivd, North York, ON M3H 2V4 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Ankara Kitaplığı'nın davetlisi olarak Toronto'ya gelen gazeteci, belgesel yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk, Radio Perfect stüdyosunda canlı yayın konuğumuz oldu. Özellikle Bir Yudum İnsan ve Türkiye'nin Hatıra Defteri programlarından tanıyıp sevdiğimiz Özgentürk'le olan söyleşimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 


Hoşgeldiniz. 
Hoşbulduk, Kanada'da çok kültürlü bir ortamda kendimi İstambul'da hissetmekten çok mutlu oldum sevgili Ersoy kardeşim 


Bir Yudum İnsan tadında size sizi soralım. Hikayeniz nerede ve nasıl başladı? 

En sevdiğim sorulardan biridir. Ben Adana'ya, çocukluğuma dönmeyi çok seviyorum. Babamı hatırlarım: 20 yaşına kadar okuma yazma öğrenememiş. Askerde bir vesileyle okuma yazma öğrenip 30 yaşına kadar sanki intikam alırcasına önüne çıkan bütün kitapları okumuş bir berber. Ben bu berberin çocuğuyum. O evde büyümüş olmanın talihini ve olanağını hep hissetmişimdir. Babam bu yüzden okutmaya ve anlatmaya meraklı bir adamdı. Ben o anlatma halini babamdan almışım. Hatta Bir Yudum İnsan program isminin bulunmasında babamın çok katkısı vardır. 92 yılında Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ın sahibi olduğu 

Çınar Yayınevi'nden yaşamları anlattığım bir kitabım çıkacaktı. Babamla birlikte bulduk 

bu ismi. Büyüdüğüm iki katlı, cumbalı ev şu anda 600 öğrencinin eğitim gördüğü bir yuva oldu babamın sayesinde. Ailecek müthiş bir gurur duyuyoruz. Süleyman Özgentürk Eğitim Birimi isimli bu okulu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na hediye ettik. Abilerim, ablalarım e yurtdışına giderken en küçük ço: 


olarak bana yüzlerce kitap bıraktı. 
Adana'ya yolu düşen sanatçılar bizim evin konukları oldular. Ben 

de o ortamın dokusuyla liseyi bitirdim. Sonra kendimi Ege'ye attım, sonrasında İstanbul 


Yaşam öykünüze dair internette bir hikaye yok. Nebil Özgentürk'ü zaman 
Sadece Adana doğumlu olduğunuz gibi çok genel bilgiler var. 

Zaman zaman gazeteci arkadaşlar 


benimle röportaj yaptıklarında, 

elimden geldiği kadar konuyu özelden 

genele çevirirdim. Oğlum doğduğunda 828 
hayatımın röportajını verdiğim için utanmıştım. 
Fakat burada itiraf etmek istediğim birşey var. 
2002 yılında babamın hikayesini çektim. 3 
saat konuştuk babamla. Elimin altında onca imkanlar varken, kendi hikayeni anlatmama terbiyesi bazen duvara tosluyor, ben babamın hikayesini 380 bölümlük belgeselin içine koyamadan babamı kaybettik 


Bazen sevdiklerimiz hep bizimle kalacakmış gibi düşünüyoruz. 
Bir Yudum İnsan belgeseli yapma fikri nasıl doğdu? 


Önce kitabım yayınlandı. Benim çalıştığım TV'nin genel müdürü Ekrem Çatay, koluma girdi. 'Nebil, ne güzel yazılar yazıyorsun her haftasonu, gel bunları televizyona taşıyalım" dedi. 


Peki BirYudum İnsan tekrar başlar mı? 

Her an kapıda olabilir tabi. Bugünlerde 7 

bölümlük Almanya'ya gidenlerin hikayesini 

sunmaya çalışıyoruz. Ama medyada sorunlar 

da var. Tabi bu noktada sosyal medyayı da 

değerlendirmek mümkün. Aklımda 50 bölüm z daha yapmak var. 


Özgentürk yapılacak 
Aslında bu sohbetimiz de biraz öyle benim için. 

Sizin için belgesel nedir? 
Belgesel biraz. 

da ülkeye dair, toplumsal bir meseleyi anlatmaktır. Belgesel, o dönemi fonunda, tarihini anlatmaktır. 
Ansiklopediden okunacak bilgileri aktarmak değildir. 

Ben Cem Yılmaz'ın belgeselini yaptım. 
Cem Yılmaz üzerinden yeni kuşağın mizahını 
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Ne güzel söyledin. Ama tabi bunlar çok büyük paralarla değil, ii bir ekiple mümkün. 
Efsaneler değer vermek lazım diyorsunuz. 
Bir de Biz Kültür Yolcuları isimli bir projeniz var. 

4 yıl önce Can Dündar, Coşkun Aral ve 

ben şöyle bir düşünceyle yola çıktık: bizim birçok kimliğimiz var. Dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz biz. Binlerce yıllık bir Uygarlığın üzerinde oturan bizlerin en büyük eksiğimiz biz olmak. Bu hayal değil. Neden 

bu kimliklerin dünyasını araştırıp, biz'e giden yolculuğu anlatmıyoruz diye düşündük. Biz Kültür Yolcuları böyle çıktı ortaya. Sadece birkaç günlüğüne geldim Kanada'ya. Bence Kanada'nın başarısı, çok kültürlülüğü kabul edip, çok kimlikllik meselesini mesele olmaktan 


çıkarması. Bu kadar göçmeni bir potada buluşturabilen ender ve özel ülkelerden bir Kanada. İşte biz de o belgeselde ayrımızın gayrımızın olmaması gerektiğini ve kardeşçe yaşamanın büyük bir güzellik olduğunu vermeye çalıştık. 


Belgeselini yapamadığınız için içinizde uhde kalan bir isim varmı? “ 
Şaşırtıcı olacak belki ama Elia Kazan. Üstelik elimde büyük bir fırsat varken yapamadım. 
Bence Amerikan sinemasına Marlon Brando'yu katan Kayseri'de doğmuş bir Rum. Onunla New York'ta karşılaştığım halde fırsatı 'değerlendirmediğime hala üzülürüm. 


Bundan sonraki projelerinizi anlatır mısınız? 

Az evvel bahsettiğim Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri belgeselinin galasını 20 Ocak'ta Köln'de yapıyoruz. Galamıza Zülfü Livaneli, Halit Ergenç, Melike Demirağ, Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Leman Sam katılacaklar. Aynı günlerde Nazım Hikmet'in doğumgününü kutlayacağız. 
Kanada'nın da belgeselini yapmak isterim. 
İnsanların buraya mülteci olarak gelip evsahipliği hissini yaşamalarını çok sevdim. 

Bir de bunu ilk defa söylüyorum. Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk romanı var. Şu ana kadar Türkiye'de 500bine yakın sattı ve 15 ayrı dile çevrildi. Onun sinema filmini yapıyoruz. 


çala, 


Gazete 


Son olarak ne söylemek istersiniz? 
Sizin gibi yürekli, adaletli vicdanlı kardeşlerimle iyiki tanıştım. 


HOLDİNG ŞİRKETİ VE KURULUŞ AMAÇLARI Yıllardır vergi danışmanlığı için bana gelen mükelleflerin kulaktan dolma bilgilerle yanlış 

bildiği konulardan biri de şirketleşme halinde vergi yükümlülüklerinin hatırı sayılabilir bir miktarda azalacağıdır. Bu durum kısmen doğru olsa da yanlış planlama yapıldığı takdirde harcanan bütün çabaların boşa da gidebileceği bilinmesi gereken konulardan biridir. Bu yazımda bazı konulara ışık tutmayı tasarlıyorum. Kişiye özel durumların göz önünde bulundurulması her zamanki gibi uyarım olacaktır. 
Kanada'da şirket vergi oranları, kişilere uygulanan vergilere oranla daha düşük olmasına rağmen tüm kazançların hisse sahibi kişiler tarafından şirketten çekilmesi durumunda, bu tutarlar yıl sonunda kişisel oranlarla vergilendirileceği için şirketleşmenin 

hiçbir fonksiyonu kalmayacaktır. Bir diğer deyimle, tüm kazançlar Şirket bünyesinde bırakılacaksa, vergi planlaması açısından şirketleşmek yararlıdır. 
Bu konuyu daha detaylı olarak kişilerin vergi danışmanlarıyla görüşmesi gerektiğini söyleyip, aslında gözden kaçırılan başka bir konuya değinmek istiyorum. 

Şirketleşme anında şirket hisselerini kişi olarak satın alma opsiyonu yerine, bir holding şirketi kurup, hisselerin o Şirket aracılığıyla satın alınmasını sağlamak bir başka vergi planlaması yöntemidir. 
Holding şirketi başka bir şirket hissesine sahip olan bir firmadır. Bu şirket başka bir şirketin çoğunluk hisselerinin sahibi, aynı zamanda ana şirketi olarak adlandırılır. Genellikle amacı, mal veya hizmetlerin doğrudan doğruya üretimi ve günlük operasyonlarla uğraşmak değildir. Bu holding şirketinin tek amacı, başka bir şirketin hisse senetlerinin çoğunluğuna sahip olmaktır. 

Holding şirketleri kurmanın çeşitli nedenleri vardır. 
Bunlar kısa bir süre için ya da uzun vadeli bir planın arçası olarak çalışmak üzere oluşturulmuş olabilir. 

İş yapmak için kuracağınız şirketin hisselerini şahsen tutma yerine hisse sahibi bir holding şirketi oluşturmak fikrinin daha iyi olup olmadığını, sizin kişisel koşullarınız size en uygun tavsiyeyi verebilecek nitelikteki profesyonellerin, önemle göz önünde bulundurması gereken bir konudur. Yapacağınız işin doğası, gelir durumu, iş sahibinin yaşadığı eyalet ve yargı bölgesi, iş sahibinin uzun vadeli hedeflerini içerecek bir planlama dikkate alınması gereken faktörlerdir. Ben bu yazıda bazı holding şirketleri ile ilgili avantajları ve dezavantajları ana hatlarıyla açıklamaya çalışacağım. 

Avantajları 

a) Risk azaltmak 

Holding şirketleri, riske maruz kalma olasılığını 

en aza indirerek ve işletim şirketinin itibarını tüm. 
alacaklılardan uzak, belirli bir mesafede tutarak, iş sahibi çıkarlarını korumak amacıyla yararlı olabilir. 
Belirli kurallara tabi olmak kaydıyla, işletme şirketinin kazançlarını, yıl sonunda işletim şirketi vergi oranı bazında ödeyerek, holding şirketine vergisiz olarak aktarabilirsiniz. Bunu sağlayarak da işletme sahipleri, işletme şirketi aracılığıyla risk alabilir ve holding. 
şirketine aktarılan mal varlığını bu riskten muaf tutabilirler. Bunun nedeni olarak da holding şirketinin aslında işlem gerçekleştirmemesi ve bu nedenle 

de risk faktörünü azaltması gösterilebilir. Holding şirketi sadece işletim şirketine yapmış olduğu yatırım ölçüsünde riske maruz kalmaktadır. Bu holding şirketi eğer çalışan işletim şirketine ödünç verirse, bu borç 


İŞ DÜNYASI 
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Jerry Çopuroğlu 


Toronto mii İŞ İLANLARI güvenli ve teminatlı bir alacak haline getirilebilir ve bu geri ödenecek borç için holding şirketine öncelik verilebilir. 
b) Vergi avantajlar * Dönerustası, 
- Holding şirketinin hisse yüzdesine göre, işletim şirket ğ tarafından holding şirketine ödenen temettü vergiden * Üretim elemanları muaf olabilir. 
- Yüksek marjinal vergi oranı olan holding şirketi (| 905-660-4555 hissedarlarının temettü vergisinin bir kısmı bu Viceroy Rd, #10 Concord ON temettüler ödenene kadar ertelenebilir LAK 3C2 - Holding şirketini düşük kurumlar vergisi oranına sahip bir ilde kurmak, dolayısıyla düşük vergi oranlarından yararlanmak mümkün olabilir. Ş <) Miras ve Sorvet Planlaması Büret elena Holding şirketleri yeni nesile servet transferi planlama konusunda yardımcı olabilir. Bir işletme şirketinin (| #169233662, hisseleri, bir holding şirketi aracılığıyla genç aile 1404 Yonge St. 
fertlerine transfer edilebilir. Böylelikle ölüm halinde (| Toronto, ON M4T 1Y5 


vefat eden kişinin vergi yükümlülüğü dondurularak, kalan aile üyelerine servet transferi servet dondurma BEYTİ KEBAP 


yoluyla aktarılabilir * Tecrübeli garson Dozavantajları iğ Mayalar .848.2590 


Holding şirketleri yüksek kuruluş maliyetleri gerektiren 1 
ve yıllık muhasebe ve danışmanlık , yıllık mali tablolar ve kurumlar vergisi beyannameleri hazırlanması da göz önünde bulundurulduğunda küllyetli bir miktarda harcama gerektiren bir vergi planlama aracı olabilir 


'Dundas St. East 
Mississauga, ON L4X 273 


Hisseleri ve gelecekteki beklentiler önemli bir * Tecrübeli kasap değerde olmadığı sürece, bir holding şirketinin elde | * Yetiştirilmek üzere kasap, tutulmasının pozitif bir değer olmayabilir. yardımcısı b) Kısıtlı Vergi Faydaları veya Negatif Vergi Etkileri * Şöför - Bir şirketin gerçekleşen herhangi bir maddi kaybı, o * Partime şarküleri elemanı yalnızca Şirket tarafından elde edilen diğer gelirleri dengelemek için kullanılabilir. 
- Holding Şirketleri 800,000.00 $ sermaye kazançları ini indirimi için uygun değildir. e 
- Bazı durumlarda, belirli koşulların yerine Etobicoke, ON M8Z 269 
getirilmemesi halinde, bir holding şirketine, holding Şirketi dağılımları üzerinde, herhangi bir kişisel TEAM GLOBAL gelir vergisine ek olarak, ek bir vergi uygulanabilir. * Forklift Böylelikle kişiler holding şirketi tarafından kazanılan o * Montaj gelir için ödenen kurumlar vergisine ek olarak, * Paketleme ödenecek kişisel vergi hesaplandığında çifte * AZŞöför vergilendirmeye tabi olabilir. * Genelişler Bir holding şirketi hissedarlarına fonların ödenmesi ile ilgli doğabilecek olumsuz vergi sonuçlarını ——o0Ç0ÂOdisst40733 önlemek için, pay sahiplerine para dağıtımında düşük M7 


vergi oranlı yollar düşünülmelidir. İstenmeyen vergi sonuçlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için, hissedar geri borç ödemeleri ve vergiye tabi temettü (bu temettüler, holding şirketine kurumlar vergisi iadesi, 


sağlayabilir) geri ödeme içerir. Bundan daha başka (| Toronto ve çevre illerdeki iş 


mekanizmalar içinde bulunduğunuz vergi koşullarına ilanlarınızı ücretsiz olarak bağlı olarak, mevcut olabilir. paylaşabilirsiniz. 
Yerinde vergi tavsiyesi ie holding şirketlerinin, bir | (10 2904240 e 


vergi tasarrufu ve servet transferi sağlama amaçlı kullanılması, iyi bir planlama ile bu hedeflere ulaşmanız mümkün olabilir. Bir holding şirketi oluşturmak isteyen kişilerin öncelikle bir avukat, muhasebeci ve / veya diğer kalifiye profesyonellerden yardım almaları çok önemlidir. Bu profesyoneller, özel durumlar için size yardımcı olacak ve özel bilgi ve tavsiye sağlayacaktır. 

Hepinize bol kazançlı ve az vergili günler dileklerimle. 


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın konuyla ilgili kişisel ve genel görüşleri/ yorumları olup, tüm hakları yazara ait. 
Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının #amamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, alıntılanan köşe yazısına direkt ink verilerek kullanılabilir. 
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GEÇTİĞİMİZ AY 
NELER OLDU 


ARALIK 2017 


AAMADOLU HALK OYUNCULARI 37. YILLIK YEMEĞİ anada Türk Dernekleri Federasyonu 


Anadolu Halk 
Oyunculari ve oplumsal Hizmetler Vakfı yararına 

i Büzenlenen yeni yıl partisi 31 Aralık azar gecesi Toronto'da kutlandı. 
'ederasyon ve üye derneklerin lesteğiyle gerçekleşen baloda, sevilen 


organizasyonu natçı Murat Toy sahnedeydi. 


lan gelir arttırma 


davetlinin bulunduğu 


yemekli gecede önce Anadolu Halk Oyuncuları ekibi halk oyunlarımızdan 


Örnekler sundu. ndan sahne alan Ezgi Müzik Grubu ise sevilen türküleri seslendirdi. 


de DJ Barkan'la 

eğlenceye devam edildi 

37. yillarini kutlayan 

AFD ve Ezgi başkanı 

Bora İnceoğlu, halk 

oyunlarını ve türkülerini 3 i 

(yaşatarak yeni nesillere N fataner, 

aktarmaya gayret j d atkılarından dolayı 

ettiklerini söyleyerek, tüm | g ıye derneklere 

isafirlere teşekkür etti teşekkür ederek, erkesin yeni 

yılını kutladı ve sağlık, mutluluk ve başarılar diledi. 


Kanada Alevi Kültür Merkezi ve 
Cem Vakfı tarafından organize edilen Aralık ayı etkinlikleri 


çerçevesinde ilk olarak dernek binasında 21- 22 Aralık Turkish Society of Waterloo Region akşamlarında sohbet ve öğreti tarafından düzenlenen yılbaşı partisi, toplantıları düzenlendi. 31 Aralık gecesi her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla Kitchener'da 


23 Aralık akşamında düzenlenen 
700 kişinin katıldığı konserde Dertli kutlandı. Dernek başkanı Harper Cağoğlu, 


öncelikle cemiyetin düzenlemiş olduğu partinin etkinliğinde ise yaklaşık 500 üyük bir başarıyla tılımcı vardı. rçekleşmesini sağlayan Demek başkanı Murat , yönetim kurulundaki çalışma düsmez, tüm katılımcılara arkadaşlarına, gecenin. 
teşekkür ederek, 2017 üziklerini üstlenen DJ yılındaki etkinliklerin demek İBarkan'a ve tüm misafirlere 
çısından son derece İfteşekkür ederek; 2018 
rimli geçtiğini ve 2018 / yılının tüm halkımıza sağlık, yılında da daha büyük bir başarı, mutluluk, barış ve atılımla çeşitli etkinlikler uzur getirmesini temenni erçekleştirmek istediklerini ettiğini ve herkesin yeni yılını İsöyledi. > utladığını söyledi. 


DEDİKODU MAĞDURU 


Geçtiğimiz yıl Şubat ayında St. 
© Clair ve Yonge caddelerinin güney-doğusunda açılan 
Baklava ueen isimli kafe benzerliği yüzünden tatsız bir dedikodunun mağduru oldu 
17 Temmuz'da Gueen caddesi 
Üzerinde yer alan bir pastanenin 
- vitrinindeki baklava tepsileri üzerinde gezinen kemirgenlerin m - görüntüleri, yoldan geçenler tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılmıştı. Oueen Caddesi üzerinde baklava satan sözkonusu pastane bunun üzerine Toronto Halk Sağlığı müfettişleri tarafından kapatılmıştı. 
Ancak olayın mağduru, isim benzerliği yüzünden Baklava Gueen ve sahibesi Hatice hanım oldu. Büyük bir özen ve titizlikle hazırladığı menünün mantı, içli köfte, su böreği gibi çoğunlukla ev yapımı ürünlerden oluştuğunu söyleyen Hatice hanım, temizliğin kendisi için hayati önem taşıdığının altını çizerek, çıkan asılsız söylentinin yayılması yüzünden büyük bir mağduriyet yaşadığını ve bundan çok büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi. Baklava Gueen 1404 Yonge St. Adresinde. 


:. 


PRESTO KARTLAR ÇALINDI 


Metrolinx yetkilileri Toronto'da bir bayiden 1000'in üzerinde 
Presto kartın çalındığını bildirdiler. Metrolinx genel müdürü Anne Marie Aikins, 
$20'lık önyükleme yapılmış olan kartların takip edilebildiğini ve henüz kullanılmadığını belirterek, yetkili satış bayilerin haricindeki tüm işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 


TORONTO HALK KÜTÜPHANESİ NEFRETE KARŞI 


Toronto Halk Kütüphanesi, yapılan kapalı oylamayla, özel etkinliklere alan tahsisi konusunda çalışanlarına danışılmasına onay verdi. Tüm paydaşlara danışılarak hazırlanan raporda, Toronto Halk Kütüphanesi çalışanları bundan böyle ırk, etnik köken, dil, din, yaş, cinsel tercih ya da diğer tüm durumları kapsayacak şekilde, ayrımcılık ya da nefreti tetikleyecek grup aktivitelerine yer kiralamayı reddetme hakkına sahip. 
olacaklar. Karar sonrasında yönetim kurulu üyelerinin birçoğu nefret içerikli konuşmaların engellenmesinin faydalarının altını çizerken, birkaç karşı görüşlü üye ise kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu ve halka açık alanların kullanılmasına hiçbir şekilde engel getirilmemesi gereklğini söylediler Diğer yandan, Canada Ceza Kanunu ve Ontario 
5 İnsan Hakları Kanunu 
ifade özgürlüğünün nefret söylemine hoşgörü gösterilmesi olarak tercüme edilemeyeceğinin altını çizerek, halka açık alanların halkı kin ve nefrete sürükleyecek amaçlarla kullanılamayacağını beliriyor. 
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TORONTO 
HABERLERİ 


OCAK 2015 


R İÇİN AÇILAN SIĞINAK NEREDEYSE BOŞ 


2hour 
Winter Respite Service$ 
8 Better Uving Centre 
195 Princes' Bid 


Yorkdale Alışveriş Merkezi'nin yöneticisi ve genel müdürü Claire Santamaria, perakende satış mağazalarının resmi tatil günlerinde çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi. 1994 yılında belediye tarafından özel bir izinle resmi tatillerde de açık olan Eaton Centre ve ilerleyen yıllarda emsal kararlarla iş günleri ve saatleri genişletilen Pasific Alışveriş Merkezi ve 
Vaughan Milis gibi, kendilerinin de benzer ayrıcalıklardan faydalanmak 


Tüm Toronto'yu saran dondurucu soğuklara rağmen, yeni açılan 
Daha İyi Yaşam Merkezi isimli barınağın neredeyse yarısı boş. 
Aktivist ve hemşire Cathy Crowe, tüm barınakların kapasitelerinin. 
çok üstünde hizmet vermeye Çalıştıklarını belirterek, söz konusu kuruluşun boş olmasının tek sebebinin sosyal servis görevlilerinin ve ihtiyaç sahiplerinin yeterli kapasitenin olduğundan haberdar edilmemesi olduğunu söyledi. 


mi 


istediklerini belirten Santamaria, Yorkdale Alışveriş Merkezi'nin ülkenin en çok Ziyaret edilen noktalarından biri olduğunu belirtti. Yorkdale Alışveriş Merkezi'nin turist bölgesi dışında kaldığını belirten belediye yetkilileri ise, alışveriş merkezinin sadece sinema ve restoran gibi 


kısımlarının resmi tatillerde açık olmasına izin veriyorlar. 


ODRUM KATA AIRBNB YOK 


oronto Belediyesi'nin yeni urallarına göre bodrum kat kiracıları e sahipleri evlerini AIRBNB yoluyla ici olarak kiraya veremeyecekler. 
tenüz aktif olmayan yeni plana re ev sahipleri $5000 lisans ücreti e gecelik $1 rezervasyon ücreti bdeyecek ve detaylı kayıt tutacaklar. 
Ayrıca ev sahipleri evlerinin en fazla 


İ3 odasını ya da tüm evi kiralama gibi 


Hurumlarda yıllık en fazla 180 gün otasına bağlı bulunacaklar. 


UBER HESAP VERECEK 


(Toronto Şehir Konsülü, 2016 
yılında gerçekleşen ve dünya İgenelinde 57 milyon kişinin 


r. İkişisel bilgilerinin siber korsanlar 


tarafından ele geçirildiği güvenlik ihlalinde kaç Torontolu'nun etkilendiğine dair Uber'den 

bir rapor istiyor. Uber, 30 gün içerisinde talep edilen raporu hazırlayamazsa büyük cezalar ve lisansını kaybetmeye kadar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. 


Pearson Havalimanından alıyoruz, hayatında ilk defa Kanada'ya gelmiş olan misafirimizi. 

Biz sormadan hemen kendisi bahsediyor pasaport polisinin kendisine ne kadar nazik 'davrandığından ve havalimanında her şeyin ne kadar güzel, tıkır tıkır işlediğinden. 

Toronto'da yaşadığımız için kendimizi ayrıcalıklı hissedip hissetmediğimizi sordu. Evet dedik, Toronto'da yaşamanın ayrıcalığını hissediyoruz özellikle bugünlerde. Hava soğuk, kar, buz, rüzgâr olmasına rağmen mekânlar sıcak, sokaktaki insanlar sıcakkanlı. Sorunlarımız 

yok mu? Elbette var... Fakat bırak bu dünyayı, cennetle bile o kadarcık sorun var. Cennette elma yemek yasak mesela! Bizim de Toronto'da buna benzer sorunlarımız olabiliyor tabii ki Önce Natham Philips Sauare'den başlıyoruz misafirimizi gezdirmeye. Çok hş bir gece aydınlatması altında buz panteni yapanları seyrediyoruz. Pistte neşeyle paten yapanlar arasında tanıdığımız çok değerli kardeşlerimizi görüyoruz. Sevgili Yasin Yaraşır. Kanada Gençlik Grubu Üyelerini toplamış, çok güzel 

bir buz pateni gecesi organize etmiş. Fakat ne yazık ki; grubun en küçük üyesi (20 günlük) sevgili Jasper-Ediz, uyku saatine denk gelmesinden dolayı bu aktiviteye katılamamış. 
Kanada soğuk bahanesiyle bizlerin kışın dışarı çıkmadığını zanneden misafirimiz Ougen Street üzerindeki mekânlardan taşan insan kalabalığını görünce, İstanbul'da insanların evde oturduğu fikrine kapıldı. Kanada'da insanların yeme-içmeyi ve eğlenmeyi sevdiğini, bu yüzden şehrin her yerinde herkesin 

ağız tadına uygun mükemmel restoranlar bulabileceğini anlatıyoruz misafirimize. İllaki 

bir kusur bulurum mantığıyla lafı yapıştırdığını sanıyor ve “raki-roka-balık” yoktur ama buralarda diyor. Gülüyoruz sadece... Ege'den 


çupranın, Karadeniz'den hamsinin, Kayseri'den pastırmanın, Afyon'dan kaymağın en tazesini bulabileceğini söylüyoruz. Biraz hava atmak 


KISA KISA ONTARIO 


* — Ontario genelinde 200 okulda yaklaşık 500 çocuk bakımı servisi açılacak. 


olmayacak. sayılacak. 
* © 1 Ocak 2018'den itibaren 24 yaş ve altı herkes için reçeteli ecza gereklilikleri ücretsiz. 


olacak. 


* — 18 km'lik Missisauga Transit Way ve 8.6 km'lik Union-VMC Line ek metro. 


Kış Gecesi Toronto Gezmesi 


gibi oldu belki ama eğer memleketi özlediyse Tuana Kokoreç'ten kömür ateşinde pişmiş yarım ekmek kokoreç, yanında midye dolma hatta öncesinde işkembe çorbası içebileceğini söyledik. Ben alıştığım gibi kahvaltı 

isterim diyorsa, kahvaltısını istediği tarzda yapabileceğini de öğrenen misafirimiz pes ediyor. 

Değişik bir şey sormak istiyor herhalde canı ki; “kimlere tavsiye etmezsiniz Kanada'da yaşamalarını” diye soruyor bu kez. Agresif, kavgacı, çabuk sıkılan, sabırsız, saygısız, görgüsüz. tembel, sürekli eleştiri yapan, kusur arayan, ben dağda yaşarım su kenarı beni bozar diyenler gelmesin Kanada'ya 

diye özetliyoruz. Zaten gelseler de uyum sağlayamaz dönerler onlar diye ayrıca ekliyoruz. 

“Peki, sadece Toronto Downtown'da mı hayat 
7 diye soruyor. Birkaç saniye birbirimize 
bakıyoruz. Gözümüzün önünde yüzlerce görüntü uçuşuyor. Kuzey-Güney-Doğu-Batı diye yolların uzayıp gittiği bir bölgede hangi güzel aktiviteyi anlatalım diye düşünüyoruz. 
Balık tutmayı seviyorsanız yaklaşık 
2 saatlik mesafelerde 
onlarca seçeneğiniz. 
var. Ayrıca; 
hayatınızın ilk “ice fishing” tecrübesini ve eğlencesini yaşama imkânınız var. Kanada Ulusal 
Balesi'nin Fındıkkıran gösterisi hala 

devam ediyor. Biraz 
Kuzeyde oturanlar için Richmond Hill 
Kültür Merkezi'ndeki tiyatroları, Newmarket 
Gity Hali'daki York 


4.215 ki 


Over 
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KANADA 
GÜNLÜĞÜ 


Birgi Ülgenalp 
Toronto 


Region Symphony Orchestra'sının haftalık konser programlarını kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Ayrıca yılın 12 ayı devam eden toplum faaliyetlerini Radio Perfect'in her hafta Cumartesi saat 18:00'de yaptığı canlı yayını dinleyerek öğrenebilirsiniz. 

Bu sezona çok güzel başlayan Toronto Raptors'un NBA maçlarını, Maple Leafs'in buz hokeyi maçlarını ve yine başarılı bir sezon sürdüren Toronto FC'nin futbol maçlarını ister canlı isterseniz TV'den izleyebilirsiniz. Kayak yapmayı sevenler için yine seçeneklerin bol olduğu bir şehirde yaşadığımızı unutmayalım Ayağının tozuyla şöyle bir kısa şehir turu attırdığımız misafirimize sıcak bir şeyler içirmek üzere oturduğumuz kafeteryanın camından, sokak lambalarının ışığında kelebekler gibi uçuşan karları seyrediyorum. Ve birden dilime takılıyor, Teoman'ın Kupa Kızı ve Sinek Valesi şarkısı 

“Bir kar tanesi ol kon dilimin ucuna” 

2018 yılının hepimiz için keyifli ve "Perfect" 
olmasını dilerim 


KEBAB 
DÖNER 


PİDE 
SALATA VE 
TATULAR 


istasyonları kullanıma açıldı. 

* — Sağlık Bakanı Dr. Eric Hoskins, evsizler için Toronto şehir merkezinde 50 kişilik yeni bir düşkünlerevinin açılacağını ve Ontario eyaletinin önümüzdeki 3 yı içerisinde “konu hakkında daha kapsamlı hizmet sağlayabilmek için $75milyon'luk bir bütçenin. 

ayırdığını duyurdu. 
* — Ontario Tüketici Servisi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Ontaric'da en çok tercih edilen kız ismi 2008 yılından bu yana Oliviz olurken, erkek ismi Benjamin oldu. 
: a ca Ri şlamiyze ela bye 


, yrd Hane am indirim yapılacak. 
: öyle ça 
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650 Dundas Street East, Mississauga 
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7 gün açık 
10 AM -10PM 


CUISINE 


“Ontario | 


İÇİMDE BİR MÜZİK VAR BİR DE ŞANT (Şant: İki damar arasına konan ve birinden diğerine kan akımını sağlayan tüp.) 


26 haftalık doğmuşum. Bir sürü komplikasyon elbette ve hidrosefali 
tanısı. İlk şant müdahalem 1 yaşında iken oldu. Bilmeyenleriniz için şant, cerrahi olarak damarlar arasında bir kanal oluşturulması durumudur. 
Yılbaşı öncesi evime yollanmışım hidrosefaliyle başlayan ve sürdürmem, gereken yaşantıma. Her şey 3 yaşına dek iyi gitmiş aslında ama sonrasında şant'ın iyi çalışmadığının belirtileri ortaya çıkmış. Kusma, baş ağrısı, kronik yorgunluk ve ateş. Alelacele hastaneye götürülmüşüm. 
Doktorlar iki kez operasyona sokmuş. Menenjit olmuşum. Ardından bir ayımı hastanede geçirmek zorunda kalmışım. 4 yaşımda iken doktorlar görme bozukluğumun çok ileri olduğunu ve körler okuluna gitmem gerektiğini söylemiş anne babama. Benimkiler doktorun tavsiyesine uymayı reddetmişler bu konuda 

Böylece normal müfredatlı bir devlet okuluna gittim. Uyum sağlamakta da pek güçlük çekmedim aslında. Ara sıra "kafan neden böyle uzun” derdi diğer çocuklar ve bu beni biraz garip hissettirirdi gerçi. Ailem. 
hayatımın ilk sahalarındaki medikal tanıları benden saklamıştı. 

Kendimi olabildiğince normal hissedeyim diye sanırım. Neden pek 

iyi göremediğimi anlayamazdım ve herkes böyle sanırdım. Dersleri anlamanın neden zor olduğunu ya da matematikle hep başımın dertte olmasını ve neden bir türlü kavrayamadığımı da. 

Ailemle birlikte 2006'da Kanada'ya göçtüm. 10 yaşındaydım ve ilk kez doktorların benimle ilgili teşhislerini paylaştı ailem benimle. İtiraf ettiler daha doğrusu. Kızmıştım ama kabullendim. Kanada'da ilk yılım iyi geçti aslında ama ardından ruh sağlığımla ilgili problemler baş göstermeye başladı. 

12 yaşında olduğumu ve hep üzgün olduğumu hatırlıyorum. Sick Kids 
Hastanesine gittik ve tanı kondu: Depresyon. Bu tanının yaklaşık bir 

ay sonrasında ömrümde duyduğum en kötü ve zor baş ağrı ataklarım başladı. Şant ile ilgili sorunlar yine başlamıştı ve bu onun göstergesiydi. 
5 gün süren korkunç baş ağrıları sonrası anne babam beni hastaneye 
götürdü ve hakikaten tanı şant'ın işlevini görmemesiydi. Apar topar bir ameliyat daha. Korkmuyordum. Hastanenin en iyi nöroloji cerrahının elinde olduğumu biliyordum. Dr. Peter Dirks. Ameliyatım gayet başarılı geçli ve hastanede kaldığım süre boyunca olabilecek en iyi bakımı gördüm. 

Sonrasında, ilerdeki eğitimimi kritik bir şekilde etkileyecek bir karar verdik ailemle birlikte. Körler okuluna gitmek. W. Ross MacDonald Okulu'ydu bu, Brantford Ontario'da. İlk başlarda bunun pek de iyi bir fikir olmadığını düşünmüştüm. Şimdi ise hem eğitim kalitemi hem de ruh sağlığımı kurtardığımızı düşünüyorum bu kararla. 

Okulum bana engelimle yasayabilmeyi öğretti. Kendimi bu konuda doğru ifade edebilmeyi, gerektiğinde savunabilmeyi, durumumu barış içinde kabullenmeyi ve diğer engelli insanları anlamayı ve tolerans göstermeyi. 
En çok mutluluk veren de okuldaki harika müzik ekibinin bana bir hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olması. Yıllarca çabalayıp ardından ümidimi yitirdiğim ve hiç öğrenemeyeceğimi düşündüğüm bir beceriyi onlarla edindim. Artık nota okuyabiliyorum. Öğrenme güçlüğüm çevreme görme sorunumdan kaynaklı gibi gözükse de, sadece o 

değildi bana engel olan. Yine de her şeye rağmen kendimden şüpheye düştüğümde ve cesaretim kırıldığında müzik öğretmenim bana şöyle dedi. “Öğrenmemen mümkün değil. Evet, öğrenme güçlüğün var ama bu sadece biraz daha zaman ve çaba harcamanı gerektiriyor. Sana nota okumayı ve müziği öğreteceğim ve böylece koroda bunu kullanabilecek ve bu konuda bağımsız olabileceksin.” Bu sözler beni öyle rahatlattı 

ki. “Daha önce kimse bana bunu söylememişti” diye düşündüm kendi kendime. 

Okulum dışında müzikle çok iç içeyim. 'VİVA! Youth Singers of Toronto" isimli bir koronun parçasıyım. Bu koro, her hangi bir engeli olan gençlerin müzikle ilgilenebilmelerini ve diğerleri ile birlikte koronun içinde yer alabilmelerini sağlıyor. Okulumda öğrendiğim becerileri burada 

da kullanıyorum. Kendimi kimseden farklı ya da eksik hissetmiyorum. 
Bazen başarısız olduğum, hata yaptığım oluyor tabi ki ama hemen müzik eğitimimde ne kadar çok yol aldığımı düşünüyorum, kendimi 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toparlıyor ve tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Öğretmen yardımcılarından biri hep benimle birlikte ve müzik konusunda her sorunumda bana yardımcı oluyor. Birlikte şarkı söylüyoruz. Ona rahatlıkla soru sorabiliyorum. Bu yardımı almak benim için hiç de sorun teşkil etmiyor. Nasıl bazı insanların yürürken bastona ihtiyacı varsa, benim de böyle bir yardıma ihtiyacım var sadece İlerde ben de bana yardımcı olan öğretmen asistanının yaptığını yapmayı düşünüyorum. Hem benim gibi mücadele edenlere yardımcı olabilmek hem de aldığım bu desteği kendi çabamla geri ödeyebilmek için 
Liseyi bile bitirebileceğimi düşünmüyordum ama şu anda Humber College'da Sanat ve Fen Bilimleri okuyorum. Ocak ayında da George Browm'da Çocuk ve Genç Sosyal Servis Görevlisi programına başlayacağım. 


Sevgili İpek'le geçtiğimiz Kasım ayında Nebil Özgentürk söyleşisi için Radio Perfect stüdyosunu ziyaret ettiğinde tanıştık. Hoşsohbet, pırıl pırıl, vizyon sahibi bir genç kız İpek. 2015 sonbaharında Spina Bifida & Association dergisinde yayınlanan makalesini getirmişti yanında. Hande Lona Roy'un sadece kelimeleri değil, duyguları da aktaran. 
çevirisiyle siz sevgili okurlarımızla paylaşmaktan hem mutluluk hem gurur duyuyorum. Çünkü Kanada'ya küçük yaşta da gelse İlk kuşak göçmen olan bir gencimiz eğitimine aksatmadan devam ediyor ve sanata gönül vermiş. Çünkü engelin yetersizlik demek olmadığını kavramakla kalmayıp, bunu çevresine de anlatacak cesarete sahip. 
Geçtiğimiz ay Dünya Engelliler Günü vardı. 1992 yılından bu yana, 3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen uluslararası bir gün. 
Bu günde dünya çapında onlar düzenlenir. Genellikle ücretsiz olan bu aktivitelerdeki çalışmalar gönüllülüğe dayanmaktadır. 
Hükümetlerin desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte güne özel kutlamalar yapılır, kardeşlik mesajları verilir, başarılı olmuş birkaç engelli Ön plana çıkarılarak "insan isterse herşeyi başarabilir denir... Ve edilen bir torba dolusu laf güneşin batmasıyla çöpe gider, verilen vaatler bir sonraki yıla ertelenir. Ve engel korkulacak bir olgu olmaya devam eder. Ve kibarca 
"engelli" dediğimiz ama aslında 'engellenmiş' olan kişiler bir sonraki 3 


görmeye devam eder. Konu hakkındaki çok sayıda Sonucuna göre, sağlam vücuda değer veren bakış. 


KEkKAEkKEK 


Perfect Gazete sayfalarında sizden gelenleri yayınlamaktan memnun olacağız. 


Bize infofdperfectgazete.com ulaşabilirsiniz. 


wwwuradloperfeetinet 


adresinden 
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29 yıldır futbolun içinde olan, 
Türkiye Futbol Federasyonu'nda öğretim görevlisi ve Eğitim Müdürü olarak çalışmış, Gaziantepspor, Denizlispor, Konyaspor, Mersin 
İdman Yurdu, Karşıyaka gibi üst düzey profesyonel kulüplerde görev yapmış bir teknik adam ve 
Beden Eğitimi ve Spor Dalında doktorası olan bir spor insanı olarak; görüşlerimi, düşüncelerimi bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Spor, fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bireylerin uyumlu 

ve dengeli bir biçimde gelişimini sağlayan en önemli öğelerden biridir. Özellikle sağlıklı toplumların yetişmesinde sporun yeri çok büyük önem taşımaktadır. Bugün çağımızın en büyük sağlık problemi olan ve (şeker hastalığı kalp rahatsızlıkları ve hipertansiyon. 
gibi) birçok hastalıkların oluşumuna neden olan obezite'ye karşı savaşabilmenin, düzenli spor yapmaktan geçtiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerinde, dünyada 700 milyon obezite hastası ve 2.3 milyar fazla kilolu insan olduğu görülmektedir (1) 
2014 verilerine göre, dünya 
genelinde 0-5 yaş arasındaki 42 
milyon çocuk, obezite sorunu yaşamaktadır (2). Peki obezite veya fazla kilolu olup olmadığımız 


nasıl hesaplanır derseniz. bu 

da Beden Kitle İndeksi (BKİ)ile mümkün olmaktadır. BKİ, kilogram. 
cinsinden vücut ağırlığının 

metre cinsinden boy uzunluğu değerinin karesine bölünmesiyle belirlenmektedir. Ömeğin 1.30 
metre uzunluğunda ve 42 kilo olan bir çocuğun beden kitle indeksi şu şekilde hesaplanabilir. 

BKİ- 42: (1.30x1.30)-42 
-24,85 

Dünya Sağlık Örgütü referans aralığına göre “18,5-24.99” arası 
BKİ değerleri "normal" olarak değerlendirilmektedir. Beden kitle endeksi değeri 25'in üzeri fazla kilolu, 30'un üzeri obezite, 40'ın üzeri morbid obezite (yüksek derecede sağlık riski oluşturan obezite) olarak kabul edilmektedir (2). Bu nedenle, bugün dünyanın birçok ülkesinde “sağlıklı yaşam için spor”, devlet politikası 

olarak uygulanmakta ve teşvik edilmektedir. 

Bunun yanında sporun, kişinin sosyalleşmesinde, insanlarla çok kolay iletişim kurabilmesinde kendine güveninin ve cesaretinin artmasında, disiplini, başarıyı, yenilgiyi, umudu ve paylaşmayı öğrenmesinde, kısacası hayata sağlıklı ve her yönden güçlü bir birey olarak hazırlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Bugün tüm toplumların en büyük belası olan, uyuşturucu, alkol ve kumar 


1.69 


Sürekli reçetesini transfer eden her hastaya 


tansiyon ölçme aleti hediye. 
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gibi kötü alışkanlıklara karşı çocuklarımızı koruyabilmenin enetkili yolu, onları küçük yaşlarda, spora yöneltip, bu tür alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktan geçmektedir. Bazı ailelerin, derslerinde başarısız olacağı endişesi ile çocuklarını spordan uzaklaştırmak yerine, onların günlük yaşamlarını düzenli bir şekilde programlamaları gerektiğini, zamanlarını boşa harcamadan, isterlerse spor yapmaya, dinlenmeye, ders çalışmaya ve eğlenmeye 

yeterli zamanı ayırabilecekleri bilincini çocuklarına aşılamaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, zamanını iyi ayarlayan ve programlı bir biçimde hareket etmesini bilen çocuklar, hem derslerinde hem de spor faaliyetlerinde başarılı olacaklardır. 
Kanada'da yaşayan bütün vatandaşlarımıza nacizane tavsiyem, mutlaka çocuklarınızı spor yapmaya teşvik edin ve onları bu konuda destekleyin. Kanada, spor yapma olanakları açısından çok zengin bir potansiyele 

sahip bir ülke. Rahatlıkla üye olabileceğiniz ve hatta ailece spor yapabileceğiniz, bir çok spor salonları mevcut. Bunun yanında, sevdiğiniz spor dalında bir çok spor kulübü ve spor okulu faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye'de yaygın olmayan, ama 


* Aile doktorları var 


Kanada'da çok popüler olan buz hokeyi, beyzbol gibi farklı spor dallarına da yönelebilir, belki 

de yeteneğinizin o spor dalına uygun olduğunu keşfedebilirsiniz Bütün bu aktivitelerden birisine rahatça başvurup, belirli bir 

ücret karşılığı kayıt olabilirsiniz. 
Özellikle, Kanada'ya gelip yerleşen vatandaşlarımız, ülkeye alışmak ve belli bir ekonomik özgürlüğe kavuşmak amacıyla gece gündüz büyük bir çaba sarf ederken, bir yandan da çocuklarının geleceğini de göz önünde tutup, onların bir an önce bulundukları ülkeye adapte olmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamanın 

en iyi yolunun spordan geçtiğini unutmamalıdırlar. Çocuklarımızın yeteneklerine göre herhangi bir spor dalına yönlendirilmesinde, yeteneği olmasa bile sadece sağlık için spor yapabilmelerine olanak sağlamada, kendine güvenen, sosyal olmayı başarabilmiş. 
insanlarla iletişim kurabilen, milli, manevi ve ahlaki değerleri sağlam, yaşadığı topluma uyum sağlayan, ama kesinlikle dejenere olmamış nesiller yetişmesinde, aileler olarak bize çok büyük görevler düşmektedir. 

Sağlıklı, mutlu ve spor ile dolu günler geçirmeniz dileğiyle 
Çimenler gönder hp Tpapar30 (Trtiye Hah Sağlığı Kurumu) 

(öy lanet arghyalemiçocukuk bezesi tapan 


* Eve ücretsiz ilaç servisi var 
* Kendi dilinizde iletişim kurabiliyorsunuz 


SULTAN ECZANESİ / Dr. Asim Hoca 


1118 Finch Ave West. Unit 8, Toronto, ON M3J 3J4 


Telefon: 416.551.3155 Fax: 416.551.2899 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MEHMET 
HAMZAOĞLU 


NASSEDDİN | (are GET 


ALLARI ALLAR RU) BENİM 
BİLDİĞİM KUŞLARA HİÇ 
EN BENZEMİ YOR. 


Dün akşam kapı çaldı. Açtım baktım kapıda pizzacı, elinde tavuklu kırmızı biberli duble peynirli large pizza. 
"Bir yanlışlık var herhalde, ben pizza sipariş etmedim” dedim. 
“Biliyorum, bu yan komşunun zaten” dedi. 

“Bilgisayarı bozulmuş, o yüzden ne yediğinin fotoğrafını paylaşamamış” 


Olay yerine varan iki memur merkezle konuşması 

- Olay yerine vardık efendim. 
-Durum nedir? 

- Bir kadın yeni sildiği koridora 


ayakkabıyla basan kocasını 3 
öldürmüş. 
- Kadını tutukladınız mı? 


- Hayır efendim, yerler henüz 


Önerileriniz ya da paylaşımlarınız için infoDperfectgazete.com adresine yazabilirsiniz 


kurumadı 


iri 95 yaşında diğer 92 


© karıkoca, boşanmak ij hakimin karşısına çıkmış. 


iş yıllık evlisiniz 
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647.691.0060 www.vellasauto.com 


Wwww.perfectgazete.com / 416.890.4240 


“ANS MED 


Vella's Auto güvencesiyle hayalinizdeki arabayı sürebilirsiniz 


$0 peşinatla | 96 aya kadar vadeli | No payments for up to 90 days O. A.C. | Üstelik kredinizi düzeltme imkanı sunuyoruz 


37,204 KM 
PRİCED $32,387 * H.S.T. 


31,180 KM 
PRICED $37,888 * H.S.T. 


27 


*AlI prices plus HST and licensing. 2017 vehicles are previous daily rentals. Vehicles subject to availability. 


42 ACLURATE 


Accounting & Consulting Group Inc. 


* Personal Tax Returns o *Tax Problems Resolutions * Self-Employee Tax «Financial Statements. 
Returns Preparations 


* New Business Setup & 
Registrations 

* Accounting & Bookkeeping 

* Business and Tax 
Consulting Services 


» Corporate Tax Returns 


* GST/HST, Payroll, WSIB 
Filings 


(416) 636 0030 
info(Daccontax.com 
Www.accontax.com 

Www.accurateaccountinggroup.com 


450 Wilson Avenye, Unit 2, Toronto ON M3H 176 CANADA Fax: (416) 636 0040 
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